Petrus Baeyens

Geboren op 15-09-1901 te Berlare
Overleden op 15-05-1982 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

"Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,
niemand sterft voor zichzeli alleen,

Zolang wij leven, leven wij voor de Heer,
en sterven wij, dan sterven wi] voor de Heer.
Of wi leven of sterven, Hem behoren wij toe."

1.

TER NAGEDACHTENIS AAN
DE HEER

PETRUS BAEYENS

Echtgenoot van Mevrouw Clementina KUYS
Erkende Weerstander - Politieke Gevangene
Qorlogsinvalied 1840-1945,

Lid v.d. Kristen Bond voor Gepensioneerden.
Lid van de Duivenmaatschappij
"De Maagd van Destelbergen.
Geboren te Berlare op 15 september 1901 en
godvruchtig overleden in de kilinlek Heilige
Familie te Gent op 15 mei 1982, gesterkt door
de H. Sakramenten.

Wij worden stil bij het overlijden van Petrus
en tasten zwijgend naar het grote mysterie
van ons bestaan.

Wij zijn zo broos en breekbaar en toch altijd
weer boordevel verlangens, voortdurend op
weg tussen herinnering en hoop.

God wij zijn mensen van deze aarde en kin-
deren van U. Daarom bidden wij :

Aanvaard dan vandaag onze droefheid, onze
onmacht, onze vele vragen. Wij zijn U dank-
baar voor alles wat vader voor ons betokend
heeft. Bewaar hem in uw en in cnze liefde.

Leid hem nu binnen in Uw Vaderhuis en

www.indeken.be

.

help ons te geloven dat Petrus op een nisuwe
wijze onder ons aanwezig blijft.

Houd ons allen op de weg van de liefde
waarop Jezus Christus ons Is voorgegaan.

Petrus, wij zijn u dankbaar,

ZB? aan de Vader Iin de hemel dat deze
wereld en dit leven nog de moeite waard is
voor mensen met een hart voor elkander.

Mevrouw Petrus BAEYENS-KUYS Clementina,
kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen

De faimlies BAEYENS, KUYS, CLEMENT en
QUEMBEKE

danken U oprecht voor uw gebed en
blijken van medeleven.

Begr. Vercruyssen Eaukandrﬂul'-'!. Destelberg.
Druk. Van Autreve, Destelbergen.
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