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‘"Zeventig jaren... voor sterken op het |angst
misschien wel tachtig, dit is ons deel,

want voor wij het weten, slijt onze kracht

Leer ons het aantal onzer dagen wegen als
kostelijk goud, opdat ons hart, gelouterd in uw
zegen, slechts U behoudt.” (Ps 839).

.l.

In dankbaarheid om zijn leven en met droeftheid
om zijn heengaan herdenken wij

de heear

Paul Jozef VAN BRITSOM

echigenoot van mevrouw

MARIA AERTS

Hij werd geboren te Waasmunster op 21 april 1888
en is overleden te Zele op 2 januari 1982, Hij werd
"in extremis’ gesterkl door hel sakrament van
de ziekenzalving.

Vele jaren heeft vader in ons midden mogen
doorbrengen, gezond naar lichaam en geest,
gespaard van ziekie, werkend op het land tot
zijn hoogste ouderdom, waarvan de foto in de
woonkamer nog zo sprekend getuigt,

Hij was een man met een sterk geloof: eenvoudia
en rustig heeft hij het beleden met die vanzelf-
sprekendheid van hen die God nabij zijn ge-
komen. Hij heeft het doorgegeven aan zijn
kinderen in de vaste overtuiging dat alleen zulk
een leven de Heer welgevallig is.

Hij was een goede echtgenocot en wvader: in
schenkende liefde en trouw aan moeder, in taaie
arbeid en opvoedende zorg voor zijn gezin, in
bezorgde genegenheid voor zijn kindersn en
kleinkinderen en in dienstbare hulpvaardigheid
voor familieleden en vrienden.

Drukkeri] De Geest, Zele

Na een warkzaam leven heeft hij de wvreugde
gekend van een gelukkige oude dag, samen met
moeder, niet ver wvan familie, veilig geborgen
onder de hoede van hun zoon. De dankbare
herinnering aan de verviogen jaren en de zeker-
heid alles voor hem te hebben gedaan, wat men-
selijk mogelijk was, zal thans voor moeder en
kinderen de zalvende troost zijn in dit wur van
afscheid en rouw.

Heer onze God,

Bij wvaders dood kunnen we niet anders dan
dankbaar zijn om de vele jaren dat we samen
mochten zijn. We zijn U dankbaar-om het voor-
beeld dat hij ons gaf wvan werklust, trouwe
plichtsvervulling, dienstbaarheid en eerlijkheid.
Door zijn dood richt Gij nu onze ogen van de
aarde naar de hemel.

Beloon hem met uw eeuwig geluk om al het
schone en goede dat hij, samen met moeder wist
op te bouwen.

Wees ons, die hem met liefde hebben omringd
nu nabij ; wanneer Gij ons leidt zal ook onze
thuiskomst eens veilig zijn.

'lG'-i!_| allen die hem gekend en gewaardeerd habt,
schenk hem de gave van uw vroom gebed.

Dat hij ruste in vrede.

De families VAN BRITSOM, AERTS, BERCKMOES
en VAN BOSSCHE

danken U voor uw gebed

en uw medeleven in hun rouw.
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