Lucien Van Britsom

Geboren op 10-07-1930 te Zele

Overleden op 02-11-1995 te Lokeren
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In de naam van de Vader, de Zoon
en de heilige Geest.

liefdevol aandenken aan

de heer

Lucien VAN BRITSOM

Zoon van wijlen
Paul Jozet VAN BRITSOM
en Maria AERTS.

geboren te Zele op 10 juli 1930
en onverwacht overleden te Lokeren
op 2 november 1995,
gesterkt door het gebed van de kerk.

www, indeken_ be

Lucien is plots van ons heengegaan; we rouwen
bij dit snelle afscheid.

Hij heeft zijn hele leven in eenvoud en vredigheid
geleefd.

Samen met zijn ouders heeft Lucien een stil en iet-
wat teruggetrokken leven geleid. Ze woonden
samen op hetzelfde erf in de Kanunnik Van Der
Moerenstraat. Daar was het goed om wonen.
Lucien zocht zijn geluk niet verder, maar leefde er
tevreden.

Lucien hield zielsveel van zijn ouders. Hij heeft hen
een mooie oude dag bezorgd, Toen vader gestor-
ven was, werd Lucien de steun en toeverlaat van
moeder. Hij heeft haar met uiterste zorg bijgestaan
toen het einde naderde. Dat was voor hem een
eeuwige veralenste.

Lucien was rusti? van aard, hij had een ingoed
karakter, Op het feest van Allerzielen is hij - zoals
hij was- zacht ingeslapen om hemels te ontwaken.
Wi] vouwen onze handen en bidden voor zijn ziele-
rust. Moge hij nu aan de zijde van vader en moe-
der zaliger thuiskomen in Gods eeuwigheid.

Roger Van Britsom,
de families Van Britsom en Aerts
danken voor de deelname in de rouw.

Begral. Tacksarl-De Wilde, Zale



