Lieve Wael put

Geboren op 28-02-1945 te Sint-Kruis-Winkel
Overleden op 24-10-2011 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

.- " DE TUINMAN EN DE DOOD
De pijn van het verdriet van nu Een perzisch edelman:
is de prijs voor het geluk van toen,
Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
‘|' Mijn woning in: “Heer, Heer, één ogenblik.

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,

Dankbaar aandenken aan : e
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.

MEVIOLW [k schrok, en haastte mij langs d’andre kant,

; Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.
Lieve Waelput

Meester, Uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!”

echtgenote van de heer Eddy Cammu : _ i
Van middag - lang reeds was hij heengespoed -

geboren te Sint-Kruis-Winkel op 28 februari 1945 en Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.

overleden te Aalst in het OLV Ziekenhuis ‘Waarom’ zoo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
op 24 oktober 2011. ‘Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?’

Glimlachend antwoordt hij: “Geen dreiging was ‘,
Ly o Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,
De famrlie dankt u voor ww aanwezigheid,

ww medeleoen en uw gebed. Toen 'k *s morgens hier nog stil aan 't werk zag staan,

Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan.”
PN, Van Ewk
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