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. Leeft de Heer, al wat gemaakt is,
prijst zijn naam,

verheft Hem voor eeuwig,

dankt voor uw bestaan.”” (H. Schrift)

ur

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

KAREL, RICHARD WAELPUT

echtgenoot van Mevrouw

SOPHIA JOANNA VAN ACKER

Geboren te Sint-Kruis-Winkel

op 8 oktober 1904

en plots overleden in de kliniek H. Familie
te Gent op 31 maart 18981,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken

Oudstrijder 1940-45

Panningmeester N.S.B.

Bestuurslid Koninklijke Fanfare St.-Cecilia
Lid van de Bond der Ouderdoms-
gepensioneerden

Herinneringsmedaille 1940-45
Herinneringsmedaille Z.M. Albert |
Zilveren medaille der orde Leopold |l

en andere.

vhid van-de-Gilde van het H. Kruis.

Onverwachts is hij uit dit leven heengegaan.
Een leven dat gevuld was met vele vreugden
en lasten, met dagen wvan geluk en dagen wan
beproeving. Moedig heeft hij samen met moe-
der de zorgen wvan zijn gezin gedragen en
wijs-beslist ging hij hen voor op de weg door
't leven. Zijn diep geluk vond hij in zijn
familiekring, in het samen-zijn met kinderen
en kleinkinderen. Dit geluk vond hij ook in
het nauwgezet met vakkennis afwerken wvan
zijn dagtaak, die hij beleefde als een dienst
aan de gemeenschap, een meewerken aan de
opbouw van een schonere wereld, Zo straalde
hij onvermoeid een levensvreugde uit bij zijn
vrienden en overal waar hij kwam. Daarom
ging hij wekelijks naar de Lerk om er God
te danken voor dat schoon menselijk geluk,
om er zijn levensvreugde uit te zingen in een
loflied voor God, de Schepper van hemel en
aarde. van Wie hij ook de nieuwe schepping
verwachtte.

Het sterven van een dierbaar mens laat in
elk van ons een leegte na. een pijnlijk heim-
wee. Toch zijn we dankbaar, zoals vader dank-
baar was om onze zorg voor hem. De sterkste
steun en het houvast dat hij ons heeft nage-
laten, blijft het vertrouwen doorheen alle
menselijke zwakheid, waarmee hij zich over-
gaf aan de Heer van het eeuwig leven. Deze
zekerheid is het kostbaarste erfdeel dat hij
ons naliet: we geloven dat vader voortleeft
in de onverwoestbare wverrijzenisvreugde van
de Heer. waar we eens mekaar terug ontmoe-
ten. Daarvoor bidden wij.

H. Jozef, bid voor ons.

De families WAELPUT, VAN ACKER, KNUYT
en HELDERWEIRELDT

danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gebed,



