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«Komt tot Mij, beminde van mijn Vader= (Ev.)

Wij gedenken in gebed en offer
DE HEER

Clement WAELPUT

echtgenoot van Mevrouw Martha Haentjens

geboren te St.-Kruis-Winkel op 14 augustus 1912
en godvruchtig overieden te Gent
op 8 november 1970,
gesterkt door het Sakrament der Zieken.

De uitnodiging tot de eeuwige ontmoeting
met de Heer heeft onze vriend Clement zeer
verdiend ontvangen. Een leven buitengewoon
rijk aan verdiensten heeft hi] gewuld met zijn
vrome godsvrucht, zijn diep geloof, zijn edel-
moedig dragen en opdragen van gezondheids-
kwalen, zijn taaie werkkracht, zijn fijne hu-
moristische glimlach, zijn wijze dienstvaar-
digheid in de gemeente, maar vooral met
zijn liefdevolle zorg voor echtgenote, kinderen
en kleine Jan, schoonmoeder en allen die hij
ontmoetle.

Hij verdient die eeuwige ontmoeting met de
Heer, die voor ons allen veel te vroeg is ge-
komen, na die zovele ontmoetingen met Hem
in de talrijke kerken en kapellen waar hij
zijn grote talenten voorbracht tot luister van
Gods eredienst en vrome stemming van de
aanwezigen.

Clement laat een grote leemte achter zich!
Hi] heeft de ontmoeting bewust wvoelen aan-
komen, hi] heeft er zich toe voorbereid, gelovig
en optimistisch zoals hij was, hij begreep de
echte zin van het leven en van de kristelijke
dood, maar zijn fijn gevoel zette hem aan

www.inditevoor anderen te verzwijgen.

Vaartwel, teergeliefde echtgenote, beminde
kinderen en kleinkind, bloedverwanten en tal-
rijke vrienden, gedenkt mij in gebeden en
offer waarin we weer verenigd zijn, in afwach-
ting op het eeuwig, gelukkig samenzijn bij
de Heer.

O.L. Vrouw wvan Altijddurende Bijstand,
bid voor ons.

De families WAELPUT, HAENTJENS,
KNUYT en DE ROO

danken U oprecht voor Uw deelneming
in rouw en gebeden.



