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Wij hebben hier op aarde geen blijvende woonplaats,
ons vaderland is de hemael.

T

Bid in vertrouwen en aanhankelijkheld tot God, die
het leven gaf, om eeuwig Leven bij Hem voor
mMevrouw

Juliana PILLE

echtgenote van de heer Marcel VAN VEERDEGEM

gehoren te Maldegem op 6 december 1906 en
overleden in het Elisabethziekenhuis te Sijsele-
Damme op 4 september 1987, gesterkt door de
H. Sakramenten der zleken.

Marcel VAN VEERDEGEM,
Morbert en Clarisse VAN VEERDEGEM-DE MEY en
kinderen,
De familles PILLE, VAN VEERDEGEM, DE WINDT
en MEIRESONNE,

danken u wvoor uw deelneming en gebed.

Rouwleiding Van Nieuwkerke,
Westeindestraat 33 Maldegem - tel. 714151 - €02077

www.indeken be

Wie kan zijn levensweg woorzien, zijn levenseinde
of er ook maar één dagje aan toevoegen ? De
Heer alleen is de meester over alle leven.

Juliénng heeft de laatste weken - door een zwaar
ongeval - wveel geleden en dat lijden moedig ge-
dragen, samen met haar man, £e waren samen tot
het einde en hij steunde haar en waakte over haar
dat ze niet door te veel bezoek nog meer verzwakte.
Maar herstellen deed ze helaas niet meer. Lang-
zaam gingen haar levenskrachten ult,

Soms kan iemand zo erg getekend zijn door het
lijden dat wij over de dood spreken als over een
verlossing. Ze was in haar actieve leven nochtans
een ''felle’’ vrouw en ze steunde hasar man In
zijn sociale en politieke inzet voor zijn mede-
mensen. Wi] worden in ons leven allen geconfron-
teerd met het probleem van het lijden op velerlei
wijzen. De liefde is dikwijls een balsem op de
wonde. Zo zal zij het ook ervaren hebben. Wij
kunnen echter ulteindelijk ons leven alleen in Gods
handen leggen, erop vertrouwend dat HIj leder van
ons het beste gunt. HIj wvoorziet ulteindelijk in
onze laatste nood : Hij geeft eeuwig Leven.

Heer God, nog vol droefheid over het afscheid van
deze echtgenote, moeder en grootmoeder. bidden
wEII U wvol betrouwen : schenk haar na haar rijkge-
vuld leven en na alle pijn die zij moest doorstaan
als beloning de eeuwige vreugde in Uw Heerlijk-
heid, Geef ons allen, die hier achterblijven de
moed het leven verder aan te pakken met de grote
wijsheid : wi] hebben hier geen blijvende woon-
plaats, ons vaderland is de heme| ; help ons zo te
leven dat wij deze hemel als het waardevolste ge-
schenk uit Uw hand moge ontvangen.




