L eonore Baeyens

Geboren op 26-06-1944 te Berlare
Overleden op 25-01-2003 te Berlare
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Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Leonore BAEYENS

Echtgenote van de heer
Leo MEEREMANS

Geboren te Berlare op 26 juni 1944 en er in
familiekring overleden op 25 januari 2003,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Lid van V.F.G. - Bond van gepensioneerden
Vrouwenbond

De families Baeyens, Meeremans,
Sigin en Mertens danken u voor uw
aanwezigheid, uw gebed

en uw blijken van medeleven.

Vrouwke, moedertje lief,

Jij was ons zonnetje in ons leven. Te vroeg, veel te
vroeg, ben je van ons heengegaan. Wie kan zeggen of
voelen wat je hebt doorstaan? Je leven was kort, maar
je laat ons hier veel mooie herinneringen na. We
hadden nog zovele vragen, we hadden je nog zoveel te
bieden. Maar je was moe gestreden, vechtlust had je al
een hele tijd niet meer. De laatste jaren waren er van
vallen en opstaan, van kommer en kwelling. Wie kan er
begrijpen wat je hebt geleden? De pijn was soms
ondraaglijk voor je.

Je bent van ons heengegaan, zo plots, zonder afscheid
te nemen. Gods wereld tegemoet gegaan. We zullen je
erg missen. De leegte is erg groot zonder jou. Rust nu
maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het meer
dan moedig gedaan.

Vrouwtje, moedertje, je levensblad hier bij ons is vol-
geschreven. Doe dat daar boven even liefdevol.

Je man, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Lieve zus, schoonzusje,

Wij danken jou voor de jaren van vriendschap en zorg
die je ons hebt gegeven. Maar zeker van Mario van wie
je zoveel oprecht hebt gehouden. Hij wachtte op dat
speciale plaatsje op jou. Dank voor alles. Ons hart blijft
altijd warm voor jou.
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