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Tl S T A R 4
Mijn Jesus barmhartigheid 100 dagen afl.

TER ZALIGER .x‘ GEDACHTENIS

ELODIE BOLLAERT

ECHTGENOOTE VAN
Désiré Dierickx
geboren fe Beirvelde den 22 Oclober 1873 em
godvruchtig overleden te Beirvelde [Owudenbosch)
dene 18 Mei 1029,
versterkt door de Sacramenten omszer Moeder
de H. Kerk.

Zij was eemavoudig van harte, rondborstig, en
minzaam van karakter : hare samenspraak was aan-
genaam, hare gedragslijn was niemand droef heid aan
te doen en elkeen goed te bewijzen. SAP. 111.

Gelukkiz de mensch die den raad der boozen niet
cevolgd heeft, en den weg der zondaars niet heelt
betreden, en de vergaderingen der boozen niet heeft
bijgewoond ; maar wiens wil aan de wet des Heeren
verkleefd is. PSALM 1

Zalig zij die zich onder Maria’s bescherming stellen,
in de uur des doods zullen zij niet te vreezen hebben.

H. PETR. DAM.

Beminde Echtgenoot, verdraag deze tijdeliike
scheiding met onderwerping aan (Gods wil, betrouwd
op Hem in uwe beproevingen, en de smart zal
vruchten geven voor hemelsch weerzien.

Geliefde Kinderen, weest vast getrouw aan wat
moeder u deed beminnen: Christus, ziine Heilige
Moeder, en de kerk: aan wat moeder u deed kennen:
uwe plichten.

Akte van Geloof, Hoop en Liefde. 7 7. 7 quadr.

Drakh ® Rariere-Waudtes. Beirvelde












