Paul Bogaert

Geboren op 08-02-1929 te Steenhuize-Wijnhuize
Overleden op 06-09-1988 te Lokeren

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

JE LEVEN LANG
HEB JE GESTREDEN

JE HEBT JE HOOFD
ZACHT NEERGELEGD
EN JE OGEN GESLOTEN

JE HEBT DE RUST GEVOMDEN
WAAR JE JAREMLANG
NAAR ZOCHT.

Ugo Verbeke

Dankbaar aandenken aan
DE HEER

PAUL BOGAERT

echtgenoot van Mevrouw JULIETTE NEYT.

Geboren te Steenhuize-Wijnhuize

op 8 februari 1929

en overleden te Lokeren op 6 september 1988,
gesterkt door het Sakrament der Zieken.

In deze beginnende herfst

waar de rijpende vruchten wachten op oogst
is deze goede man

als een vrosge zomervrucht

in Gods huis binnengehaald.

Paul was een innemend man
ecen liefhebbende echigenoot
een gelukkige wvader

begaan met zijn gezin
geliefd in de familie.

Een wvriend wvan mensen
graag gezien door iedersen
op het werk en bl de buren
die graag in gezelschap was
een ksartje legde

en anderen blij maakte.

God wij danken U wvoor deze man en wvader
voor alles wat hij voor ons betekende

voor zijn moed en levenskracht

laat ons zijn gedachtenis bewaren

en neem GIij hem op

voor altijd in uw vaderhuis.

De families Booaert, Neyt, De Vuyst en Roels
danken U wvan harte wvoor Uw blijken wvan
deelneming.
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