Glenn Boeykens

Geboren op 19-12-1989 te Aalst

Overleden op 29-12-2007 te Geraardsbergen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Wi zullen fi missen iodens dag,

in Keine éénvoudige dingen,

maar in ons hart gof fe steeds “onze jongen ™ blijven.
Liefdevol aandenken aan

Glenn Boeykens

zoon van Philippe en Ann Boeykens - Tuypens

geboren e Aalst op 19 december 1989
en plotseling na een verkeersongeval
overleden te Geraardsbergen op 29 december 2007

Sg KBOO
VmgC VT

De families Boeykens en Tuypens danken u voor
de blijken van medeleven.

Liefsie Glenn,

Niemand kan begrijpen waarom!

Je mama, papa en broer Kenny nict,

Familic en vrienden eévenmin,

Men heeft je veel te vroeg van ons afgenomen.
Achitien jasr ben je in ons midden geweest.

Je was tiener, boordevol levenslust.

.

Het leger was je ing, : &
je paard, computer en je vrienden, je favoriete tijdsverdrijf.
De niauwju:sgeschcuﬁea die je reeds kocht,

7ullen we blijven koesteren.

We zullen jou steeds in ons hart dragen.

Slaap zacht,
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zoals we je altijd noemden, slaap zacht.

Je mama, papa ¢n broer.

Weet je Glenn,

1k ben niet zo goed in woorden, net zoals jij.

Maar je moet weten dat ik enorm veel van je hou en trots op je ben,
Ik heb het je nooit gesegd, omdat het juisie moment ¢r niet was.
Nu is het te laat...

Lieve Glenn, wat zal ik de rust missen die jo vitstraalde ,

Je Meter Marina

Dag Glenn,

Jij bent, net zoals ik in mijn jonge jaren, de stille van de familie.
Weinig woorden : 7o ken ik jou. Veel daden : zo leer ik je nu pas
kennen door de verhalen van joow vrienden, Meer en meer leer ik
nis ook een andere Glenn kennen : enerzijds de militair die 2o fier
meeloopt in de parades, anderzijds de Iron-Maiden fan die zijn siek
evonden heeft in de Pucei. : =

alles over nu 7 Beelden vervagen maar herinneringen blijven.
Voor de ene ben je in de hemel, voor de andere ben je nergens meer.
En ik, ik denk dat er een kans is dat we elkaar tegenkomen in een
volgend leven.

Je Peter Patrick
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