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Komt allen tot Mij,
die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en lk zal u rust en verlichting schenken.
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

MARIA BLOMME

echtgenote van de Heer
ALBERT DE CANDT
geboren te Maldegem op 2 maart 1924 en god-
vruchtig overleden in de Elisabethkliniek te
Sijsele op & augustus 1978 gesterkt door het
Sakrament der Zieken.

Bij moeder begint de wereld. Bij ‘n goede
kristelijke moeder begint ook de hemel, want
zij leert hear kinderen geloven, hopen en be-
minnen, bidden, offeren en deugdzaam leven.
Cnder da wijze leiding van aan vrome
wordt het gezin, ondanks de beproeving, het
voorportaal van de hemel,

Dit Is de sterke troost bij dit vroege afscheid
van onze geliefde moeder, het geloof dat God
ons is wvoorbijgegazn in ::Ie persoon wvan deze
goecs vrouw, trouwe echtgenote en geliefde moe-
der. In ons desnkbaar gedenken weten wi dat
zil ens immers nabij zal blijven nu zij in de
heerlijkheid van de Vader wvoor ons ten beste
spreekt.

“Wij zullen nooit wvergeten,
dag na dag in eenvoud maar met een hartul:ﬂ:a
tcewijding en onvolprezen liefde aan ons uw
beste zorgen hebt wverleend. Steeds bereid woor
de ancleren, je zelf vergetend... en toen de on-

genadige ziekte je gerondheid ondermijnde was
je enige zorg in de klinlek ; de thuisblijvers.
Tot de |aatste dagen bleef je op ce been om het
um:lldnran aangenaam e mlknn. je piin verge-
ten

.Dank je moeder, in onze gebeden zullen we
blijvend bij jov zijn, in onze levensmoed en
trouwe inzet woor maknar, zullen wij verder
pogen woort te zettem, wat gii ons hebt voor-
geleefd. Moge God, nu uw leven woltooid is, u
binnenleiden in zijn heerlljkheid, waar ook wii
eens. met U hopen de Vader te aanschouwen
VoOr eeuwig.

Tot weerziens in de Hemel.

De familles BLOMME, !JE'UNDT, LANDUYT
en BORGONJON,

danken U woor uw gebeden
en deelneme in de rouw.

Druk, V. HOESTENBERGHE, Maldegem



