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Ik ban de weg, de wasrhaid
en het leven (Joh.}
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Wi] bidden wvoor de zielerust van

Paul BLOMMAERT
Lid van de Wommelgemses Atletiek Vereniging
echtgenoot van Vera VERHEYEN

geboren te Wilrijk op 28 november 1945 en owver-
leden te Max [Zwitserland) op 11 augustus 1980,
gesterki door cde Sakramenten der zieken.

Hot leven staat stil vandasag, de vroegtijdige
dood van een jonge man, heeft lederean pijnlijk
getroffen, en het valt geweldig zwasr afscheid
te rmoeten nemen.

Het leven van Paul kan samengevat in die zin:
'""Vastheraden ging hij 2ijn weq, wetend wat hem
te doen stond.'

Vastheraden in zijn geloofsovertuiging die hij uit-
droeg als jonge chiroleider en dan in zijn prach-
tig gezln waar hij voor vrouw en kinderen de
ingoede echigencot en vader was.

Wilskrachtig In zijn dagelijks werk, doorzettend
spijts alles

Met zijn vader bouwde hij aan een prachtig be-
drijf, het lukte en veel was er te verwachten.
Miet te houden In zijn wrije tijd, ook daar zag
hij de kans om krachten op te doen voor Zijn
ideaal.
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Paul wist wat hlj wilde, en dat alles op zijn
eigen manier., Met een bemoedigend woord, met
een schalkse lach, met een hartelijke schouder-
klop ; "..we zutlen er komen..."

En het is zo gegaan. Hij is gekomen daar waar
wij het wellicht niet verwacht hadden : bij ziin
Heer in de eseuwige raligheid.

Een plotse dood. |s dan alles verloren ?

Voor hen die geloven, Is het leven van Paul
fantastisch geweest en dasr zijn we allen dank-
baar voor.

Voor hen die durven bidden wordt de dood van
Pau! een nisuwe bron van levensmoed en die-
nende inzet voor de anderen.

Vaarwel, lleve echtgenoot en vader, dank je
voor alles.

Vaarwel lieve zoon en broer, vriend van zovelen.
In de verwarring en de pijn van vandaag, haalt
uw leven ons ‘n stukske dichter bij elkaar.
Rust in vrede bij Moeke en zovele anderen die
ons zijn woorgegaan.

De families BLOMMAERT en VERHEYEN
danken voor de steun hij dit afsterven.
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