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Aandenken aan

Franky BAEYENS

zoon van Lucien en Christiane Baeyens - Poppe

Geboren te Dendermonde op 4 juli 1972
en in familiekring overleden te Wichelen op
24 januari 1996

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families BAEYENS en POPFE
danken voor uw medeleven en uw vriendschap
hem gegeven tijdens zijn leven.

Franky zijn strjd 1s gestreden. Deze jongeman was een
vechter, een harde werker, een doorbijter. Hij wist te
sparen en hijwas voorutziend. Dit typeerde zin leven.
Tot op het einde toe bleef hij die strijd doorvoeren, hij
wou in leven blijven, hij hield zichzelf wakker als het
ware, hij had een hekel aan de slaap, hij wou nigt
sterven. Er was nog zoveel te doen. Zijn liefde voor zijn
ouders, broer, familie en vrienden was hem zo dierbaar
en vergeten we zijn verloofde Amja niet. Zij bleef

hem trouw tot het Literste toe, een pure vorm van echt
beminnen door wel en vooral wee heen. Een sterk
bekommerd zijn om mekaar die enkele jaarties van
kennismaking en veroofd zijn. Zij verlangden vurig naar
een definitief samenzin in een wereldie om samen op te
bouwen. Omdat Franky zovelen wist te beminnen kreeg
hij echt wederliefde van velen, daar was hij fier op. Ook
van Geert, zijn boezemvriend, die hem dageliks kwam
bezoeken, En fante Marie Jeanne met nonkel Stefaan en
Kelly. Het smeedwerk voor het huis blift het levenswerk
van Franky. Het was zijn specialiteit metaal te bewerken,
en zijn kracht op botvieren zelfs nog na die ernstige
ingreep. Goddank heeft Franky het huwelik van zin
lievelingsbroer Patrick met Valery nog kunnen mee-
vieren. Hij was getuige met zijn nichtje. Een heuglike dag.
Jammer, hun aangekochte huis heeft hij nigt kunnen
bewonderen. De laatste weken werd Franky definitief
bedlegeng. In de living, vellig in de hoek, stond het
vergulde bed. Het is zin hemelbed geworden ; een
opname van aarde naar hemel. De Heer heeft Franky
geroepen tot nieuw leven ; Hijheeft hem genodigd met de
woorden: * Jongeman', |k zeg je, 'sta op !" Moeder,
vader,broer, schoonzus en zeker zin verloofde Anja,
oom, peter, tantes, neven en nichten en de vele goede
vrienden mogen nu troost en sterkte vinden want hun
liefde en inzet is beloond. Franky vindt na hermels geluk
een eeuwige liefde.
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