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= Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij
gestorven =, (Jo. 11, 25)

T
GEDENK IN UWE VROME GEBEDEMN

DE ZIEL VAN MEVROUW

MARIA PALETTE

WEDUWE VAN WIJLEN
HEER EDMOND BOUSSEMAERE

geboren te Gent, op 22 september 1871, en
godvruchtig overleden in het Sint-Janshospi-
taal te Brupge op 3 januari 1963, voorzien van
de laatste H. Sacramenten.

God heeft het tegenwoordig leven met
kwellingen vermengd, om het toekomende
naar waarde te leren schatten, {H. Aug.)

Wij geloven immers dat de dood niet
enkel een einde is, maar nog meer een be-
gin, peen vernietiging maar een bevrijding.

Wij geloven dat Jezus in alles is voor-
gepaan, dat wij door .Zijn kracht en Zijn
barmhartize liefde zullen werrijzen wuit de
doden en dat ons aardse bestaan ook zal
eindigen met een hemelvaari.

Daarom zullen wij niet treuren zoals on-
gelovige mensen die geen hoop hebben en
die menen dat de dood het eindpunt is van
alles.

Jezus is door het kruis gekomen tot de
heerlijkheid, dat is ook onze weg ; daarom
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heeft deze afgestorvene ook hetlijden en de
beproeving gekend die haar ziel louterde en
bereidde tot de hemelvaart.

Wij hebben haar gekend; wij zullen haar
niet verlaten vo&r dat wij haar ziel door on-
ze gebeden in het Huis des Haren hebben
binnengeleid.

Allen die mij genegen waren, die mij ver-
zorgden en bijstand verleenden in m'n cuden
dag en stervensuur ben ik zeer dankbaar.
Blijft mij gedenken in uw gebeden en moge
de goede God U daarvoor zegenen.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde,

(3 j. afl)

e

Heer en Mevrouw Maurice WYBO - CAMPE
en kind:

De families PALETTE, GELDOF, BOUSSE-
MAERE en DE SMET

bedanken woor de gebeden em de
blijken van kristene declneming.

Begral. Marcel Van Daele - Schaarstrasat, 74.



