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Goede Moeder, wil niet treuren,

Als ik u zoo vroeg verliet,

Maar uw oop ten hemel beéuren,
Waar gij uw JOHANNES ziet.

Zaagt gy niet hoe blij mij d’Engel
Met zich wenkte naar omhoog,

Als, bij 't knakken van den stengel,
Hij met 't bloempje opwaarts vlioog?
Hier weér bloet 'k in frissche kleuren,
Neen, gij zaagt mij nooit zoo schoon,
Als nu ik de zoetste geuren

Mag verspreiden voor Gods. troon.
la, met d’Eng’len mag ik leven,

Om en bij Gods troonstoel zweven,

0, wat is de Hemel zoet,

Toch blijf ik ook u beminnen.

Moeder, neen 'k wvergeet u niet,

Denk, dat JoHanxES steeds van binnen
Uit den Hemel naar u ziet.

Daarom Moeder, wil niet treuren,

Bij de blijdschap van nw kind,

't Oog vol hoop ten Hemel beuren,
Waar gluw lievling wedervindt.
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