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Ach, wat isjoch ditleven, waar men vervuld is met
kwellingen en ellende. (Thom. & Kemp.)

T Bidden we voor de zielerust van

Raymond Balman

echtgenoot van

Sidonie DE WILDE

geboren te Uitbergen, de 16 augustus 1881 en aldaar
schielik overleden, de 21 juli 1959, gezaltd in extremis
met de H. Olie.

Mijn enige hoop en zekerheid die mij ondersteunde
In mijn miseries, was uw barmhartigheid, o Heer. Ik
lever mij daarom gans aan U over, Behandel mij niet
volgens de tekortkomingen die ik beging, noch volgens
de overtredingen waarmee mijn leven zou bedekt zijn,
maar enkel volgens de uilgestrektheid van Uw onein-
dige goedheid. = Gij die beloofd hebt voor koriston-
digen arbeid eeuwigdurend loon te geven, & eindeloze
heerlijkheid voor voorbijgaande lijden, vermits ik mijn
dagelijks werk met zijn afmatting en last naar U steeds
wilde richten, schenk er mij de hemelse zaligheid voor.
‘t En is geen sterven, neen, ‘tis 't leven dat begint.
Heer, ik kom tot U terug : verstoot mijn ziele niet, maar
neem ze op in Uw eeuwig licht. — Voor de levenden
schijnt het licht der zon, voor hen die ontsliepen, het
licht van Ged. = Deze zelfstandige arbeider heeft
hard gewerkt in zijn leven, hij was moedig en vol be-
trouwen op Gods voorzienigheid. — Dat God u allen,
die mij geholpen hebt, lone en zegene.

Vaarwel, mijn echtgenote, ik wissel het tijdelijke met
het eeuwige af, en mochte het de Heer believen mij in
zijn eeuwig geluk op te nemen.

Goede Jezus, schenk hem de esuwlge rusi.






