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Dankbaar aandenken aan
De Heer

~Jules Blancquaert
Weduwnaar van mevrouw Rachel Poppe

Geboren te Berlare op 23 maart 1929 en
overleden in het A.S.Z. te Aalst
op 12 januari 2005,
gesterkt door de H. Sacramenten,

Ere-voorzitter van de Berlaarse Vogelvrienden
Gewezen voorzitter Pater De Visscher-comité
Lid van Sint-Anna comité
Lid van Toneelkring “Hand in Hand”

Lid van Muziekvereniging *'t Meziek”
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De families Blancquaert, Poppe, Rousseau
en De Graeve danken u voor uw blijken van
medeleven en gebed.

Lietste vader, pit. pepe

Het afscheid valt ons allen zwaar.
Oit hadden we niet verwacht

Na de dood van ons ma gal jij ons een warme thuis.
Je sprak nog dagelijks met zoveel liefde over haar
Het is moeilijk om jullie nu aliebei te mosten missen.

Gelukkig hebben we zovele mooie hennneringen.

Jullie gaven ons 2en zorgeloze jeugd met alle kansen,
een troostende schouder en vele warme knuflals, Maar
onze moaiste herinnering is jullie onvoorwaardelijke
lizfde yoor de kleinkinderan, ze waren altijd welkom,

De dagelijkse contacten b het eten en de koffie zullen
we missen,

Jij was de man die de dingen zo goed kon nearpennen.
MU vinden wij geen woorden

Je bezorgde ons elke dag de allerbeste groenten en
gardappelen uit jo tuin. Je was een oprechte natuur en
vogeliethebber,

Je hiald van muziek in hart an nieren. Dat was j lavean,
(3een enkale taneelliethebber zal je ooit vergeten als
de echle "Boer Van Pasmel"

We zulien je hard missen, maar we welan dal je als
gelovige man uitkeek om terug bij ons ma e zijn.

We weten dat juliie nu samen gelukkig zijn,

Het is jullie van harte gegund,

We zullen aan je denken als een loegewijde vadar en
grootvader om fier op te zijn.
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