Jules Rasschaert

Geboren op 02-11-1928 te Gent

Overleden op 05-08-2005 te Uitbergen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Dwaar warden de dagen en lang duurde de rocht
Hoe moelljk is het vechten b het ormfbreken van de kracht
Maar ondanks e verlies von de strijd om het leven
heb je ons een heel stuk geluk en entzettend veel liefde gegeven
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Liefdevel aanderken aan

de heer

Jules RASSCHAERT

“Jules van de Zwaanm’

« (Zeboren te Gent op 2 november 1228
en thuis te Uhtbergen in familiekring overleden
op B augustus 2005,
begeleid door het gebed van de Kerk.

Echtgencet van
mevrouw Marie-José DE BRUTCKER

De familie dankt u voor uw bliken van deelneming.

www. indeken_ be

Afscheld nemen van Jules van de Zwagan, want zo neemde
Jules zich toch zo groag, valt ons dlen zwaar. En tech, als we
terugdenken aan de fijid met hem, megen we fier zin cp hem
en over de dingen die hj ons leerde.

Hij was een trotse man. Een vader die von zin werk hield.
Tussen zjn dieren thuis, op de welde en op de veemarkten,
voelde hij zich een koning te rik. Paarden waren zijn groctste
passie. Van kleinsaf was hij er mee vertrouwd, ‘s Aveonds na
zijn zware dagtaak, ken je hem altijd weer vinden in 't café bij
Marie-José zZijn vrouw. Zo graag legde hij een kaartje met de
vrienden.

Ziin dechters voedde hjj christeljk op, vel zelfvertrauwen. Ook
nadat zij getrouwd waren, kwamen ze nog zin goede raad
vragen. Later, foen er kleinkinderen kwamen, nam hij die mee
met de tractor noar de weide. Hi vertelde hen over zovee!
dingen dig hij had meegemaakt. De laatste jaren hield hij ervar
om samen met Marie-José dagelijks een fletsrifie te maken,
Een babbelje hier en doar hoorde er bi.

Mu is je plekje in ons huis zo leeg. We zullen je missen. In onze
gedachten bliif je altiid bij ons.

Slaap zacht, lieve man, vader, broer, pese.

Dank je voor dlles.


http://www.indeken.be/







