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| _Wat de mensch zal gezaaid hebben ten tijde van
| zijn leven, zal hij ook maaien als hij zal sterven.
AD. GaL. vi, 8.
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BID VOOR DE ZIEL

AMANDUS BEYST,

ECHTGEROOT VAN

Constantia Van Mossevelde,

geboren te Beirvelde den 13 October 1873
en aldaar godvruchftiy overieden den 8 Funi 1920,
Verster ki door de H H. Sacramenten der stervenden.

Lid van 't broederschap der H. Barbara en van
Franciscus Xaverius.

De Heer zal de zaligheid bewaren voor dezen die
oprecht van herte zijn en hij zal dezen beschermen
die wandelen in de eenvoudigheid. Prov. 2, 7.

Hij was een ware en rechtzinnige kristen, hij be-
minde teerhertigluk (Gods waarheid en zilne H Kerk
en bleef standvastiir en onwrikbaar in zijn geloof.

H. Vinc.

Vaartwel, beminde echtgenocte en duurbare bloed-
verwanten, weest niet bedroefd gelnk dezen die geene
hoop hebben, in den hemel zal 1k u beminnen gelijk
ik u op aarde bemind heb, daar zullen wij elkander
wederzien, intusschen weest mij indachtig in uwe
gebeden,

Allerheiligste Hert van Jezus, ons toekome uw
Rijk. 3oo dag. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
Joo dag. afl.
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TER ZALIGER GEDACHTENIS

AMANDUS BEYST,

ECHTGENOOT VAN

Constantia Van Mossevelde.






