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O Marta, die daar staat,

Gy zijt goed en ik ben kwaad.,
Wilt Gij mijn arme zicle gedenken,
'k Zal U een Ave Maria schenken.

1.
BID VOOR DE ZIEL

van |ulfrouw

LEA DE SCHAEPMEESTER

Dochrer van wijlen Mijnheer BERNARD en van
Mevrouw PHARAILDE VAN DE STEENE

geboren te Zele op 14 jull 1931 en er overleden
op 27 mel 1956,

Lid van hex C. 0. V. en van de B. . B.

Lid van de Bond van het H. Hart en andere
godvruchtige genootschappen.
W A rsLE T

sHeer Jezus, wij bidden en smeken U haar ziel
indachtlg te zijn, omdat Gij barmbhartlg zijt. Wil
haar menscliike rekorthomingen vergeven., haar
smarten en lyden aannemen en haar laten Ingaan
in Uw Rijk.s

Zo bidden wij voor de dierbare afgestorvenc
wier heengaan ons allen met onesteltenis sloeg. En
wij betrouwen er op dat God ons gebed moge ver-
hpren, want haar leven is heel en gans toewijding
geweest. Voor gelijk welk goed werk men haar
aansprak, steeds was zij gereed ve helpen; in bonds-
en verenigingsleven kon men op haar rekenen en
het beste van haar krachten heeft ze gegeven aan

de opveeding der kinderen. In haar fmilickring, De familien DE SCHAEPMEESTER. VAN DE
bij haar vriendinnen, en bi| al wie haar kenden ge- STEENE, RAPPE en VAN DRIESSCHE,

noot z¢ achting en genegenheld omwille van haar
IMIZa me DImggang.

Gellefde moeder, vooral tijdens mijn ziekee heh
ik uw grote bekommernis aangevoeld, Beminde
broers en zuster, ook uw zorg om mij is mij bekend.
Hebt allen dank voor uw grote toewijding en liefde.
En wilt voor mij bidden. Ged, die onze yeheimste
gedachten kent, weet dat ik u dankbaar ben om
de steun van uw gebeden,

H. Hart van Jezus, ontferm U over ons. Drukkerij Van Hecke, Zele.

danken U van harte voor de troostvalle blij-
ken van deelneming en gebeden, welke zij
van Uwentwege mochten ontvangen bij het
afsterven van hun teergeliefde dochter, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht.
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