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Celuufd zij Jezus-Christus, Amen.

S o
BID VOOR DE ZIEL

van

JAN RASSCHAERT

echtgenoot van

VALERIE KUYS

~ geboren te Uitbergen, den 28 December 1903 en
smartelijk omgekomen te Duinkerken op 13 Mei 1944

Als een bomaanslag zoo verrassend en piinlijk
trof ons het nieuws. [n de volle kracht van het

- ™layen is hij omgekomen, als een sterke boom is hij

gevallen, ontworteld door een donderslag.

Thans meer dan ooit is het woord van onzen
goddelijken Zaligmaker waarheid : Weest bereid,
want gij kent noch dag noch uur.

Dierbare Echtgenoote, ver van u ben ik omee-
komen. De volle zwaarte van dezen slag zult gij
pas later gevoelen. Voor u heb 1k gewerkt, voor u
lieb ik geleefd, moge deze gedachte U bezielen en
bijblijven dan zal zij voor u een steun, worden om

w  dit alles heldhaftig te dragen.

Mijn lieve Kinderen, uw vader heeft u zeer be-
mind ; onthoudt dit heel uw leven lang, blijft ge-
hoorzaam aan uw moeder en bidt veel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
300 4. afl.







