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ZALIGE GEDACHTENIS

van

CAMIEL GOPPIETERS

echtgenoot van

Octavie Berten
Frijwilliger bij het Belgisch Leger.,

geboren te Calcken, den 26 Januari 1892, overleden
in het hospitaal van Beverloo den 2 Maart 1919,

—_——

Alle veldslagen van den verdedigingsoorlog had
de duurbare overledene medegedaan en steeds
was hij geweest een moedige schutter in dea strijd
en esn harde werker aan de stellingen. Daarom
was hij van zijne oversten gewaardeerd en stond
hij in aanzien onder de soldalen. Hij werd door de
stikgassen aangetlast binst den aanval van October
1917 en gekwetst in Juni 1918,

Beminde Echtgenosle, de dood ontrukt mij aan u
11 de wreedsle omstandigheden : de oorlog was
ten einde, samen gingen wij gelukkig zijn,De Heer
heefl het anders gewild, Onderwerpen wij ons aan
Lijne sehikkingen en blijven wij Hem getrouw,dan
zijn wij allen eens weder vereenigd.

Beminde Ouders, Broeders en Zusters, de slag
zal u ook hard wvallen, gedenkt dat ik stiérf ten
dienste van mijn land, ; :

H. Hart van Jesus, ik heb betronwenin U,

- -
Lokeren, drukk. Baeyens Broeder en Zusters.







