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In dit samenzijn rond de tafel van de Heer danken wij
Hem om het schone lzven van

de Hear
REMI COPPENS,
weduwnaar van Mevrouw

ERMENIE RAES

o Mere 4 augustus 1888
t+ Aalst 7 april 1972
Lid van de Confrerie van het H. Hart,

Pasen | De Heer is waarlijk opgestaan, allelula !

De apostelen, enige vrouwen en lecrlingen hebben
de verrezen Heer erkent, alleen Thomas wilde de ver-
rijzenis van zijn Meester zinwigelijk vaststellen.

=Zalig zij die niet gezian en toch geloofd hebben,
zei de Heer. _

In dat verrijzenisgeloof heeft ons vader afscheid
genomen van zijn geliefden. Hij gelootde in hei werk
van zijn handen, in zijn liefde voor zijn gezin en de
omgang metzijn buren en wriznden ¢p "t sportterrein.
Maar zijn wekelijkse eucharistieviering was het hoog-
tepunt van zijn geloofsleven

Heer, wij danken Uom het leven van hem die ons
zo nabi] en lief was. Wij geloven dat zijn naam ge.
schreven staat in de palm van Uw handen dat zijn
geloofsleven de bekroning zal vinden in uw Rijk waar
zijn goede vrouw hem opwacht,

Heer, uw woord is onze kristelijke hoop :"Wie in
Mij gelooft, zal niet verloren gaan, maar Ik zal hem
doan opstaan,.
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Dhr en Mw Frans COPPENS-HOEBEECK,
Dhr en Mw José SPERS-COPPENS,

Zuster Christel, Christiane COPPENS, zusterge-
meanschap Herdersem,

Mejuffrouw Veerle SPIERS,
Jongeheer Filip SPIERS,

De Families COPPENS, RAES.
WLINS, RAES,

zijn U dankbaar voor uw gebed

endeelneming in de rouw

Drukk.Redant, Mere



