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Als mijn lichaam komt te sterven,
laat mijn ziele dan verwerven
's hemels blijde glorieprache.

T

Dankbare Herinnering aan Mevrouw

IRMA RASSCHAERT

echtgenote van de heer Henri De Schrijver
geboren te Overmere op 21 september 1906
en er godvruchtig overleden op 26 mei 1987,
gesterke door het sakrament der zieken en de
pauselijke zegen. Lid van de Kristelijke Bond
van Gepensioneerden,

Er zijn nog eenvoudige, goede mensen die
in Gods ogen edele, hoogstaande kristenen
zijn. Zoals Maria zegt in haar Magnificar, heeft
God ongetwijfeld welwillend neergezien op de
kleinheid van zijn dienares en zal Hij deze ge-
ringe verheffen.

Heel haar leven hesft Irma hard gewerkt.
Miets kon haar afschrikken, wvoor niets, hoe
Zwaar en lastig ook, week ze terug. Naast de
bekommernis om haar eigen gezin voelde ze
mee met de zorgen en lasten van anderen. Zo
veel ze keon hielp ze in de buurc allen die in
nood of zorgen zaten,

Ze was een diepgelovig en innig wroom
mens. Lo lang ze kon ging ze elke zondag
naar de H.Mis en nog enkele dagen woor haar
dood ontving ze de paaskemmunie op haar
ziekbed,

Thuis voelde ze zich zeer gelukkig. Ook
tijdens haar jarenlange ziekte heeft ze nooit
geklaagd, hoewel het haar was aan te zien dat
ze veel pijn had., Ze ontving een zeer goede
verzorging en was de verplesgsters daarvoor
hartelijk dankbaar. Aan Marie-Rose was ze zeer
gehecht.

Vader vooral was haar steeds aanwezige
steun, Altijd was hij haar nabij em haar op
kalme en rustige wijze in alles te helpen. Bij
hem voelde ze zich veilig en gerust.

Lieve moeder, wij zijn u zeer dankbaar voor
uw toegewijde liefde die we niet evenredig
konden vergelden. Wij blijven u gedenken en
vragen in gebed en H.Mis de Heer u moge
bzlonen met het hoogste gelulk,

H.Maria, leid onze goede moeder binnen in
de gloriepracht van uw goddellijke Zoon.

danken u voor de blijlken van
deelname in hun rouw en om
de steun uwer vrome gebeden
De families Rasschaert, De Schrijver, Bonne,
Wan Laere en Kets.
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