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Gods wil geschiede op aarde als in de Hemel.
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BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW
Maria Virginia Bennesteker

Echtgenote van Mijnheer
RENE DE VETTER

Geboren te Destelbergen, de 24 maart 1898, in de
Heer ontslapen te Destelbergen, de 8 mei 1960
gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten

Sterven is het lot van elke mens. Daarin staan
alle mensen gelijk. In de ouderdom... verschillen
ze. Door God geoordeeld worden is het lot van
elke mens. In de uitspraak verschillen ze... ""Weg
van mij” *Treed binnen in het Rijk...”

Dit laatste **Godes woord™ is wellicht reeds waar-
heid voor deze dengdzame voorbeeldige echigenote
en moeder. Want waarlijk zij heeft in "t leven
Gods wet begrepen en Gods wil gevolgd tot in *t
sterven toe. "'God wil het zo. Het weze zo. Kin-
deren, weest deogdzaam, bemint elkander, hebt
vader lief™.

Ze was een christene rechtschapen vrouw, in ver-
driet en vreogd aan God gehecht, met een on-
wankelbaar vertrouwen. Een teerbeminde moeder
wier berigping zelf nog altijd vol liefde was. Moge
haar voorbeeld en wijze woorden aan haar kinderen
en kleinkindeven, in alle levensomstandigheid, de
ware weg herinneren die leidt naar levensgeluk
en hemelse zaligheid.

God beproefde haar... zelfs hard, doch zij morde
niet. Onderworpen en offerend droeg ze wat de
Meester van alle leven haar overzond, met de
sterke christelijke zekerheid dat, uit goedbegrepen
levensleed, geluk en hemelse zaligheid groeit.
Duurbare echtgenoot, teerbeminde moeder, lieve
kinderen en kleinkinderen, God weze een steun
door het verdere leven. Ik smeek er U om, bidt
elke dag voor moeder, die U op deze moederkens-
dag ontviel en die, zoals ze *t U beloofde, wan
uit de Hemel over U waken zal.

Bemint God, bemint elkaar, Dat is de weg die
ons eens weer samenbrengt in Gods Hemel.

Barmhartige God,

geef haar

de eeuwige rust!
(300 d. afl.)

De familién
BENNESTEKER en DE VETTER

bedanken Ued. voor de blijken wvan
deelneming hen betoond bij hun rouw




