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Geboren op 09-03-1906 te Overmere
Overleden op 09-09-1975 te Zele
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Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de
heerlijkheid, die ons geopenbaard zal worden.

T
Laten wij bidden voor de ziel van
De Heer

MAURICE BAUWENS

echtgenoot van Mevrouw
EMMA ROGGEMAN

geboren te Overmere, op 9 maart 1906 & god-
vruchtig overleden in de kliniek te Zele, op 9
september 1975.¢
Gescer ket door het H, Sakrament van de zicken
Lid v!d bond der kristelijke gepensioneerden
Lid v verschillende godvruchtige genoocschappen

Stil en bescheiden is Maurits door het leven
gegaan, Hij verstond de kunst gelukkig te zijn
met eenvoudige, kieine dingen. De buren ken-
den hem als een gezellige man, die opging in
het spel met de duiven, waar hij zoveel zorg
voor had. Doer zijn eenvoud en zachtheid
werd hij graag gezien. Hij was een echte gelo-
vige die - zolang zijn krachten het toelieten -
trouw zijn plicht als christenmens vervulde.

In de kracht van zijn leven toonde hij zich
een werkzame en ijverige man, voor wie geen
moeite teveel was. Samen met zijn echtgenote

heeft hij vele gelukkige jaren gekend, maar
ook jaren van ziekte en beproeving.

Hij was bewondérenswaardig in het geduld
en de gelatenheld waarmee hij zijn langdurige
ziekte heeft gedragen. Stil en vol overgave is
hij teruggekeerd naar zijn hemelse Vader,

Dierbare echtgenote, in goede en kwade
dagen zijn we elkaar trouw gebleven en heb-
ben we voor elkaar geleefd. Dank u voor uw
onverpoosde zorg en toewijding. Blijf nu voor
mij bidden.

Broers, zusters, familie en vrienden, dank
u allen die met mij begaan waart. Moge uw
gebed mij aanbevelen bij God.

Heer, Gij hebt uw dienaar deelgenoot ge-
maakt aan het lijden van Uw Zoon. Laat hem
ook eenmaal delen in de verrijzenis met Hem.

Voor Uw blijken van genegenheid, uw kriste-
lijk medevoelen en vroom gebed, danken U

van harte:
de families BAUWENS, ROGGEMAN,
VERBEKEN en DE BRUYNE.
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