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Geloofd zij Jezus-Christus, Amen! (100d. afl.)

1 BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijinheer

Serafien A elterman

weaduwnaar van Mevrouw

MARIA-THERESIA BRACKE

Geboren te Eksaarde 5 Maart 1868, godvruchtig
overleden te Beervelde 24 October 1954
voorbereid door de laatste H. H. Sacramenten

De hoge ouderdom is een erekroon die op de
weg der gerechtigheid wordt gevonden.
(Spreuk XV 31)
Zijn leven lang is hij geweest de zorgzame echl-
genoot en vader, die geen lasl ontzag om 't ge-
luk der zijnen te verzekeren.
Kostelijk in Gods ogen is de dood van de recht-
vaardige, Zij stelt een einde aan de kwellingen
van dit leven; ze is de overgang tot een eeuwig-
durend gelukkig leven in de hemel.

Hij had de volheid zijner dagen bereilkt, zijn
krachten namen af, getroost en gesterkt door
Gods grote genademiddelen, de H.H. Sncramen-
ten,ontsliep hij in volle onderwerping aan de
H. Wil van God!

Geliefde kinderen en kleinkinderen, God ver-
pelde U de liefde die gij mij betoond hebt, en
de zorgen waarmede gij mijn laatste jaren om-
ringd hebt. Blijit mij indachtig in aw gebeden.
In een beter leven zien we elkander weer.

Mijn Jezus, barmhartigheid 100 d. afl.

I

De families AELTERMAN, BRACKE,
VOLAN, DIERICK en VAN DE VYVER,

bedanken U van harte voor uw
innige blijken van deelneming
en vurige gebeden.

— Drukh. Rogiers en zoon, Beervelde.




