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De goede strijd heb ik gestreden,
de wedloop volbracht, het geleof bewaard ;
voor mij ligt de kroon der gerechtigheid.

(H. Schrift)
*

TOT VROOM AANDENKEN
VAN DE HEER

HENRI RASSCHAERT

Echtgenoot wvan
Mevrouw Inés PIETERS

geboren te Overmere, de 10 april 1896
en godvruchtig overleden fe Gent,
de 15 december 1972, voorzien van
de HH. Sakramenten der Zieken.

Van in zijn jonge jaren werd de dierbare
overledene aangefroklken door het meer, en
tot op het einde verbleef hij aan de Donk-
oever.

Geen plekje op en rond het water of Henri
kende het. Terecht kreeg hij dan ook wvan
de Heer Graaf Visart de Bocarmé het ver-
trouwen voor toezicht.

Henri is altijd een vriend geweest van de
mensen en bewees graag een dienst. Zovele
vissers en toeristen vonden bij hem een hulp.

Als man van de derde leeftijd bleef hij
aktief bestuurslid van de bond der kriste-
lijke gepensioneerden. En zelfs na dat een
ongeneeslijke kwaal hem minder wvalied had
gemaakt, ging hij trouw naar elke vergade-
ring. Hij bleef opgeruimd en moedig. Zoveel
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last en pijn verborg hij voor de zijnen. Hij
was een echt goede vader.

Dierbare echtgenote, dank voor de goede
steun en begrip. We waren samen gdelukkiag.
Beste kinderen en kleinkinderen, gij waart
mijn trots en mijn vreugde,

Beste familieleden en vrienden, vaarwel tfot
in het ander leven en vergeet mij niet in uw
wekelijkse eucharistieviering.

Onze Lieve Vrouw van Bareldonk, Heilige
Benediktus, bidt veor hem.

Mevrouw Henri RASSCHAERT-PIETERS ;

De Heer en Mevrouw Marcel VAN ELSEN-
RASSCHAERT en kinderen ;

De Heer en Mevrouw José DUTRIEU-
RASSCHAERT en kinderen ;

De Families RASSCHAERT, PIETERS,
BONMNE en BOONE,

danken U oprecht om de blijken van
kristelijlte deelneming en om de
steun van uw gebeden.
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