Herman Osaer

Geboren op 31-03-1938 te Nieuwpoort
Overleden op 12-05-1991 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Jezus sprak : 1k ben de opstanding en het ieven,
die in Mij pelooft, zal leven, &l ware hij ook
gestorven. (Joh. H. 11 - 25).

1.

Dankbare herinnering aan

DE HEER

Herman OSAER
Burgerlijk Oorlogsslachtotfer 1540

Zoon van Leo (1) en Elodie PIESSEN (1)

geboren te Nisuwpoort op 31 maart 1938
en overleden te Gent op 12 mei 1981,
gesterkt door de H. Sakramenten.

De families OSAER en PIESSEN
danken voor inw deelneming In rouw en gebeden.

www.indeken.be

Lieve broer,

Je levenspad liep niet over rozen. Een ernstige
mluﬁuﬂnzﬁhﬂﬂuﬂmhmﬁ
levensjaren, toen ook de oorlog, dia jou ver-
wondingen toebracht en moeder van je wegrukte,
sporen naliet in je lichsam en in je ziel.
Daardoor ben je alleer, maor toch moedig en
werkzaam, door het léven getrokken, stil en
eenvoudig,

Nu heeft het noodlot slweer toegeslagen. Een
kortstondige, maar onverbiddelijke riekte heeft
je ten slotte geveld. Dat was je lamiste beproe-
ving Herman, Nu ken voor |ou gindelijk een
Vreugdevoller leven beginnen, je bent weer bij
maeder. Leat ons hopen dat we ooit weer allen
met vedar, moeder en grootmoeder, die 20 om
ons bezorgd was, verenigd worden, We zullen
je intussen niet vergeten.

Lieve broers en zuster, schoonbroer en schoon-
zusters. mogen jullle in samenhorigheid en vrede
je levensweg verder gasn, wals de Heer dere
voor jullle heefr veorbergid.

Dank asn u &llen, aan mijn familie, mijn trounwe
vrienden en goede geburen, voor jullia zorgen
en genegenheid.

Tor weerziens !

Begrat. - Cramatie L. '».f;lndanburgha « Tal, 28 13 84



