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"Slaap zacht, je hebt het verdiend
je vocht tot aan je laatste zucht
en ga, ga nu min vriend

en droom voor esuwig opgelucht

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Raymond, Albert
De Rijcke

echtgenoot van Pelagia Van De Wiele

Geboren te Asper op 15 februari 1920
en naar het eeuwig leven overgegaan
te Wichelen op 17 december 1992.

Gesterkt door het H. Sakrament der zieken.
Lid van de bond Rust na Arbeid.

De families: DE RIJCKE, VAN DE WIELE,
DE MOOR en WALGRAEF
danken U oprecht voor de blijken van
genegenheid en uw medeleven.

winw, indeken be

Kerstmis is een tijd van vrede. Albert is in deze
vrede plots van ons heengegaan. Niemand van
ons heeft nog écht afscheid kunnen nemen alhoe-
wel hij ons toch onbewust enkele seintjes gaf dat
het minder goed met hem ging. Toch wilde hij ons
niet bezorgd maken en bleef hij steeds in zichzelf
geloven,

Heel zijn leven stond in het teken van zijin vrouw en
kinderen. Hij heeft dubbel zo hard gewerkt om in
alle moeilijke pericden zijn zes kinderen een mond-
je vol te geven, Nooit was hem iets teveel.

Zijin grootste geluk was zijn kleinkinderen te zien
opgroeien. Geboeid luisterde hij naar hun eerste
woordjes die later verhalen werden.

50 jaar heeft hij lief en leed mogen delen met zijn
vrouw. Dit jaar was hun samenzijn een echt hoog-
tepunt. Elk familielid bracht hem een stukje geluk
mee toen iedereen als een echte familie op het
jubileumnfeest zijn vreugde deelde. Op dit moment
voelde hij zich duidelijk de koning te rijk.

Thuis had Albert zijn vaste stekje want, na zijn
karweitjes in huis te hebben gedaan vond je hem
steevast in zijn knusse zetel met een warme lach
op zijn gezicht.

Deze warme lach zullen we nu moeten missen.
Albert heeft nog geprobeerd om ons een laatste
boodschap mee te geven, waarschijnlijk die, die
hijzelf altijd in zijn groot, vreugdevol hart meedroeg.
Vader, je zonnige levensvisie zal ons altiid bijblijven,
ook in deze koude tijd.

Begral. Roels-Rombaut / druk brabo









