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Geboren op 24-08-1938 te Overmere
Overleden op 18-06-1974 te Kalken
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De dood verbreekt een leven

maar ze vermaorzelt 't harte niet

bij wie, door God gedreven
doorheen de dood « het Leven » ziet.

+
In Gods Vaderhanden en in uw vrome gebeden
bevelen wij aan
de Heer

ROBERT VAN DER SIJPE

echtgenoot van Mevrouw
MARIETTE BUYLE

geboren te Overmere op 24 augustus 1938 en
godvruchtig overleden te Kalken op 18 juni 1974,
Gesterkt door het H. Sakrament van de zieken
in extremis.

Er zijn mensen die door hun simpele goedheid,
door hun gelijke, vriendelijke gezindheid, door
hun onbaatzuchtige ijver voor hun werk, hun be-
zorgdheid om hun gezin, niet alleen in hun on-
middellijke omgeving maar ver daar buiten, allen,
die met hen omgaan, bezielen. Als zij hesngaan,
vooral als dit zo plots en vroeg gebeurt, gaat er
een schok door hun allen die zo vertrouwd met
hen waren en die wisten dat zij op hen steeds
mochten beroep doen.

Eén van die mensen was Robert. Zijn heengaan
laat ieder verslagen achter: zijn vrouw, zijn kin-
deren, zijn vader en schoonouders, die niet genoeq
kunnen herhalen hoe liefdevol en goed de duur-
bare overledene voor hen was, hoe hij niets an-
ders kende dan de fierheid en de inzet voor zijn
zaak ; zijn medewerkers, die in hem een «baas»
vonden met wie ze samen een zaak uit de grond
stampten en met wie ze arbeidden als was het
vaor henzelf; de vele, vele mensen met wie hij
niet zakelijk, maar warm-menselijke contacten ha
bij hun zorgen voor het inrichten van hun huis.

Jong zijn, in de volle kracht van uw leven, met
een toekomst vol plannen, en dan plots heen
moeten gaan, alleen in het geloof kan men tas-
tend een antwoord zoeken en vinden. Wij bidden
de Heer, voor allen die nu met de zo lege plaats
naast zich moeten leven.

M’n lieve echtgenote, vergeef me die éne grote
piin die ik u heb aangedaan, door zo plots en
vroeg van u heen te gaan, Dank, voor uw stille,
maar echte liefde en steun. Wees sterk in het ge-
loof en de hoop op een esuwig weerzien.

Mijn kinderen, gij waart mijn vreugde en mijn
fierheid. Blijft mijn lievelingen door moeder te
steunen en vergeet mij niet, vooral in uw gebeden.

Mijn familieleden, mijn werkmakkers, mijn vele
vrienden, dank voor uw genegenheid. Mijn ver-
blijf tussen u is plots afgebroken. Blijft mijn aan-
denken in ere houden. Steunt mijn nabestaanden.

H. Hart van Jezus, in U stel ik mijn betrouwen |

Voor de steun van uw gebed,
voor de troost van uw medeleven
in deze z& zware beproeving
danken u van harte
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