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Zalig de zachtmoedigen, zalig de vredebren-
gers. {bergrede)
T
Vroom aandenken aan de on!liwfrli]lm ziel

van de Heoer

FRANS RASSCHAERT

weduwnaar van Mevrouw

EMELIE BUYLE

geboren te Overmere, op 20 juli 1894, en er
overleden op 30 maart 1974.
Gezalfd met de H. Olie der zieken.
Lid v d bond der kristelijke gepensioneerden

Vader zag zijn laatste wens vervuld. als een
gelukkige, cude man heeft hij geleefd en is hij
gestorvén zonder iemand last aan te doen.
Maar kon hij wel iemand tot last zijn! Een
hartvan goud had hij. Daarom was de verstand-
houding met het gezin van Emiel ook uitste-
kend. Hij was een boeiend verteller voor de
kleinkinderen, die aan hem een echte vriend
hadden en die voor hem alle ontzag hadden.

Hij is een sterke mens geweest, die zijn
beste krachten ten dienste stelde van de an-
deren. Hij werd daarom door ieder gewaar.
deerd en graag gezien. Hij voelde zich de
koning te rijk en had zijn geluk voor geen geld
terwereld willen ruilen. Hoe dikwijls zei hij
dit niet. Hij was eén vroom man, geen dag
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zonder gebed. Elke dag werkte hij ter ere van
God, want elk werk begon «in de naam van de
Vader...» met het kruisteken. Door zijn voor-
beeld wees hij kinderen en kleinkinderen de
weg naar God. Inhet gezinvan Emiel was hij
een kostbare hulp en hij vond zijn grootste
geluk in het leven voor hen. Ons past daarom
vandaag geen droefheid ; en al betekent elk
afscheid leed, dan is de ondertoon van ons
verdriet toch de vreugde.

Dierbare kinderen, vooral Emiel en Milda.
en liefste kleinkinderen, we hebben zoveel
vreugde met élkaar beleefd, omdat we er wa-
ren voor elkaar en leefden voor elkaar. Geluk
bestaatimmers niet in grootse dingen, maar in
liefde die men voor elkaar opbrengt. Nog een
laatste kruisje allemaal.... tot in de hemel.
Dank voor al het mooie dat we samen meach-
ten beleven.

Dierbare broer, familie, buren en vrienden,
dank voor uw vriendelijkheid en kameraad-
schap.

Heer, schenk hem uw eeuwige vrede.

Voor Uw blijken van genegenhsid en
Uw gebeden, danken wij U van harte.

De families RASSCHAERT, BUYLE,



