Gustaaf Van De Velde
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"Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen
van God genoemd worden”.

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

GUSTAAF VAN DE VELDE

geboren te Zele op 26 februari 1946 en
overleden te Dendermonde
op 10 september 1991.
Gesterkt met de H.-Sakramenten.

Gemeentewerkman - Berlare

Als jonge mensen moeten ﬁ.;an, het is te hard
om te verwerken, En toch, het gebeurt zoveel,
en menig mens vertelt erover zijn verhaal.
Maar als het hen aangaat die dicht erbij als
mens, als kind hun leven delen, dan blijft de
slag nog lange tijd, naar de maat van de liefde,
aanhouden.

In volile ijver heeft hij ten volle voor zijn ga‘ezin ge-
leefd. Zijn kinderen waren hem zeer dierbaar.
Zijn bekommernis was het hen gelukkig te zien.
Het lijden bieef hem niet rd. Vooral het
vroege sterven van zijn echigenote viel hem
zwaar. En de eenzaamheid is zo moeilijk te dra-
gen. Maar steeds bleef hij bezig, in zijn hof, in
een of ander werk voor medemensen, ook als
ziekte reeds zijn deel was.
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Zo is hij ons plots ontvallen, te vroeg voor allen
die hem dierbaar zijn. Laten we dankbaar zijn
voor alle goede dingen, voor de vreugdevolie
momenten en ook voor de zorgen die hij aan
ons heeft besteed, voor het werk dat hij als
grafmaker heeft volbracht.

Zo geven wij door onze tranen heen Gustaaf in
Gcgs handen, de woorden van Job indachtig:
"God, gaf, God nam, zijn heilige Naam weze ge-
zegend”.

Maria, hulp der christenen, bid voor ons allen!

De families VAN DE VELDE en HELAERT,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw en voor het gebed.

begrafenissen poppe-van gijdeghem, berinre. =
drukkerij van uytvanck, berlare









