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Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt
op het uur waarop gij het niet verwacht. (Lk 12.40)
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Gedenk in uw gebeden
de heer

Emile RASSCHAERT

geboren te Overmere op 23 oktober 1925 en
overleden te Berlare op 4 oktober 1984.

Heden leeft de mens en morgen komt hij niet meer
te voorschijn...; morgen is een onzekere dag. hoe
weet gij dat gij de dag van morgen zult bereiken?
Wees dus bereid en leef zodanig dat de dood u
nooit onvoorbereid aantreft. (Navolging v. Christus
1,23)

Het zo onverwacht overlijden van onze dierbare
heeft ons diep geschokt en doet ons aanvoelen
hoe vergankelijk en broos ons leven hier wel is.

Hij kende vele dieptepunten in zijn leven maar zijn
levenslust hielp hem er steeds bovenop. Emiel
was ieders vriend, geen man van grote woorden
maar een kwinkslag en een lach tot de laatste dag.

Ons geloof geeft ons een houvast en houdt onze
hoop levend, want "God, die rijk is aan erbarmen,
heeft ons, die dood waren in onze afdwalingen, om
de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad,
met Christus levend gemaakt en Hij heeft ons
samen met Hem doen opstaan en zetelen in de
hemelen... om de overgrote rijkdom van zijn ge-
nade te tonen door zijn goedheid jegens ons in
Christus Jezus." (Ef 2,4-7)

Daarom blijven we met vertrouwen bidden dat
onze geliefde, na de vele aardse beproevingen
moge leven in de hemelse vreugde.

H. Maria, Moeder Gads, bid voor onze dierbare.

Voor uw aanwezigheid en medeleven, maar voor-
al voor uw gebed, danken U van harte

de families RASSCHAERT, DE NAEYER en
VAN DE WIELE.
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Drukkerij De Bruyne pvba. Zele.










