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De ware wijsheid bestaat is de vreeze Gods en
het vluchten van het kwaad. Job.
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Hij was een rechtzinnig en gedienstig man; van
*s morgends vroeg tot "s avonds laat heeft hij gewerkt
en gezwoegd, zoo lang zijne lichamelijke krachten

het hem toelieten, tot dat de onverbiddelijke doad
hem eensklaps uit ons midden kwam wegnemen.
Zalig is de dienstknecht welken zijn Heer, als hij
komt, zal bereid vinden. Matth. xxiv.
Heer geef gehoor aan mijne stem: mijne ziel
hoopt in U, want bij U is barmhartigheid en
overvloedige verlossing. Ps. 126.
Schoon wij Gods geheimen niet kunnen door-
gronden, moeten wij ons nochthans aan zijne
raadsbesluiten onderwerpen, hoe pijnlijk zij ook
ziin, omdat Hij oneindig wijs is en ons bemint
H. Basilius.
Vaartwel miine teerbeminde Kinderen, ik dank u
hartelijk voor uwe bezorgdheid en liefdebetoogingen
weent niet hopelocs, eens zullen wij elkander
wederzien om nimmer te scheiden, blijft mij en uwe
Moeder in uwe gebeden indachtig.

Miin Jezus, barmhartigheid! 300 dag. afl.







