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Geboren op 16-07-1891 te Zeveneken
Overleden op 06-07-1958 te Zeveneken
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GEDENK IN UW GEBEDEN
de ziel van de Heer

EMLEL = AUGUSTIEN
VAN DE VELDE
echigenoot van Mevrouw

MARIA CORNELIS

geboren te Zeveneken de 16 juli 1891
en godvruchtig overleden te Beervelde de
6 Jull 1958,
gesterkt door de laatste HH., Sacramenten,

OUD-STRIJDER 10t4-1218
e

Bij het heengaan van deze duurbare overle-
dene, kijken we terug op de levensloop van
cen doorzettend werker, cen moedig verdedi-
ger van zijn volk in nood, een trouwe echrge-
noot en een goede vader. Alles over zijn leven
kan samengevat en herleid worden tot dat
veclzeggend woord : Een echte christen.

Hij wist wat plicht en rechtschapenheid be-
tekenen. Een man van geloof, die kon hopen
op God, en vertrouwen op de Eeuwige Toc-
komst omdat hij ook veel beminde,

Wanneer zijn lichaam maandenlang steeds
meer zijn kracht verloor en verkwijnde dan
kon zijn geest steeds vuriger het hemelse Leven

verbeiden,

"Beminde echtgenote en zoon, ween nict
om mijn heengaan ; eens komt immers de dag
van het eeuwige samenzijn. lk dank U innig,

alsook de vele familieleden en vrienden, die
mij gedurende mijn ziekie verpleegd en ver-
zorgd, bezocht en opgebeurd hebben.

Laat ons verder voor mekaar blijven bidden

Jezus die ook voor mij stierf op het kruis.
mijn betrouwen is op U,.

Mevrouw Emiel Van de Velde-Cornelis.
Mijnhecr Geﬂrges Van de Velde.

De [zmilién Van de Velde-Cornells

DANKEN U INMIG OM DE BLIJEEN VAN
DEELNEMING EM UW VROME GEBEDEN
IN HUN ROUW,

-“IlJ‘Till.k*Til #np:puu Koster Uurp_”‘_‘;r". Beervelde




