AlbertaVan De Velde

Geboren op 01-02-1914 te Laarne
Overleden op 14-01-1949 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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T Bid voor de ziel

van

AL BFRTA VAN DE VELDE

echtgenote van
CYRIEL DE GEEST

geboren te Laarne, de 1 Februarl 1914 en godvruchtig
overleden te Overmere, de 14 Januari 1949,
gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Een jonge vrouw is niet meer! Uit lizfde voor
de Heer heeft zij geleden. Helaas! naar menselijk
oordeel s haor heengaan te vroeg gekomen. Moch-
tans, Gods H. Wil is geschied.

Met gebroken maar onderworpen hart zeggen
wij « Heer, gij hebt haar ons ontnomen toen wij haar
nog zo nodig meenden te hebben. Clj alleen zijt onz 2
hoop en steun ».

Mijn goede man, zwaar is het kruis dat God U
op de schouders legt. De Heer weze nu ook uw
sterkte. De gedachte can een blij weerzien en een .
eeuwlg geluk weze een balsem op uw dlepe wond!tt
Heb dank om uw goede zorgen. Waak over .‘.ﬁ
zoontje en bid veel voor mij ! y

Miin lievellng, vergeet uw moedertje niet en
vouw uw handjes voor hoar die U zo heeft bemind.
Moedertje 13 nu in de hemel en zij bidt O. L. Heer
voor u.

Familieleden en kennissen, ik ben U voorge-
gaan. Thans wacht ik op U allen in ons eeuwig
« Tehuis ». Clent de Heer trouw alle cagen van uw
leven & weldra wordt het 'n blij weerzien aan de over-
zijde van het graf. Vergeet mijniet in uwe gebaden.

Maria, onze hoop, heb medelijden met ons.
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