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Mijn dagen zijn verdwenen als rook. O groot geheim
der dood, wat leert gij ons wel wat wij zijn | (H. Alfons)

Vreest de dood niet, maartracht wel te leven om
goed te sterven, (H. Augustinus)

T Laten wij bidden voor de zielerust

Petrus Aviel Van Acker

“'FLI uwnaar van Irmn ROEI,&?\DT

en echigenoot van Alice Leonie BAERT

geboren te Kalken, de 21 januari 1873 en zacht in de
Heer ontslopen te Overmere, de 15 mel 1960,

Gesterkt door de HH. Sakramenten der ernstige zicken.
Oud - Strijder 1914 - 1918,

De dood ontziet niemand. Alle pogingen der mensen
zijn tegen haar onmachtig. Aviel werd in de volle
bloei van zijn leven getroffen door een ocorlogskwaal
die hij jaren lang verduldig heeit verdragen.

Op onze gemeente behoorde hij tot het lactste tiental

frontsoldaten aan den ijzer.
Die jaren heeft hij in broederlijkheid misarie en ellende
met anderen gedeeld. En zo ook is zijn later burgerlijk
leven geweest, Hij was gedlenstig en was de vriend
van allen. Hi} was de goede vader voor zijn gezin, en
zijn kleinkinderen waren zijn trots.

Baminde echtgenote, nu de jaren van rustig samen-
zlin waren aangebroken, worden wij zo onverbidde-

lijk gescheiden, Heb dank voor uw grote zorg em
genegenheld

Beminde kinderen en kleinkinderen, wees de troost
van moader. U waart allen zo goed voor mij.

Beminde broer, zuster en familieladen, vaarwel, tot
in het andere leven & vergeet mij niet in uw zondagmis.

H. Gerardus, bid voor hem.

Uw deelneming in het verlies
van hem die ons zo dierbaar
was, schnnk Ons vee[ troost,
en uw gehed was een kosthare
lm[p ~voor onze welbeminde

ove I'IELI(:‘ ne.

Wij danken U daarvoor van harte.

De familién

VAN ACKER en BAERT.




