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Waar liefde leeft, komt de dood 8ltijd te vrosg.
op ean onverwacht moment.

1.

\Vroom aandenken aan
MEVROUW

Georgette Van Acker

weduwe van de heer WILLY VAN DE VELDE

Gisboren te Berendrecht, op 15 mei 1324 en
onverwacht overleden te Qvermere, op
24 agugustus 1988, hiertoe begeleid door het
gebed van de H. Kerk.

We wisten dat moeder's gezondheld zeer wankel
was. Het overlijden van vader - nu tien jaar ge-
leden - was voor haar een zo diepe schok dat ze
die niet meer helemaal te boven kwam. Met
hem had ze immera zeer hard gewerkt. In de
opbouw van de zaak was ze zijn ruggest2sun en
bezieling.

Yoor haar gezin was ze heel 2a al teewijding en
liefdevolle zorg., Geen huoiselijk werk wviel haar
te zwaar, altij/d stond ze op de bres. Zslfs bui-
ten haar gezln was ze altijd bereid om anderen
te helpen waar 't enigszinz mogelijk was.

Qok tijdens haar jarenlange ziekelijke toestand
bleaef ze moedig ; pijn en kwelling droeg ze In
stilte zonder klagen. In eenzame momenten zocht
en vond ze steun in gelovig en vertrouwval ge-
bed. :

v

Geliefde moeder, we blijven u dankbaar geden-
ken. Uw beeld zal ons altijd spreken van uw on-
uitputtelijke goedheid voor ons. We bidden dat
de Heer u genadig opneme in het hemels |even
en u met vader late genieten van zijn goddelijk
geluk.

Onze Lieve Vrouw ten hemel opgenomen, wees
haar moederlijke voorspreekster,

Haar kinderen en kleinkinderen,

De families Van Acker, Van de Velde, Segers
an Maes,

danken U om de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Begr. Cl. Van Bever, 69 20 08 Druk Verbeere



