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«Zoveel soorten van verdriet,

ik noem ze niet.

Maar &én, het afstand doen en scheiden,
en niet het snijden doet zo'n pijn...
maar het afgesneden zijn.» (M. Vasalis)

1.

Oit weze u een vroom aandenken
eh esn uitnodiging tot gebed
voor het eeuwig geluk wvan

DE HEER

CAMIEL VAN ACKER

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VERCAMMEN

Hij werd geboren te Zele op 27 december 1831
en overleed er bij smarielijk ongeval
op 2 maart 1985.

Hij ontving het sacrament der zieken
«in extremiss.

Hoe verandert in het uur van de dood de kijk
op de dingen en hoe wordt alles anders als
wij het beschouwen in het licht wan de
geuwigheid.

Hoe worden menselijke vreugden broos, men-
selijke berekeningen en plannen kortzichtig
en menselijke verwezenlijkingen vergankelijk.
Even dicht als vreugde en lijden liggen ge-
boorte en dood naast elkaar.

Terecht schreef Sint-Paulus : «Dit zeg ik u,
broeders, de tijd is kort en voorbij gaat de
gedaante van deze wereld.»

Ce boodschap van de dood is een boodschap
van loslaten en onthechting... we zullen allen
eenmaal alles verliezen, behalve God.

Vader in de hemel,

zijn echtgenote en kinderen buigen deemoe-
dig het hoofd wvoor het ondoorgrondelijk
raadsbesluit waarin Gij hem tot U hebt ge-
roepen. Zij staan voor U, gebroken van ver-
ward verdriet. Geef hun de kracht om in dit
kalvarieuur dit kruis te dragen en uw Zoon te
valgen in dit biltere uur van verlatenheid.
Hij is van hen heengegaan zonder afscheid
noch vaarwel... geef hun het geloof dat hij
in uw liefde verder leeft en hun geheimnis-
vel nabij blijft,

Hij is nu doorheen die donkere poort, die we
allen wvrezen, waarachter het land wvan uw
viede ligt. Geef hem wvergiffenis wvan alle
menselijke zwakheden en tekorten en laat
hem wvoor eeuwig leven in uw hemels Licht.
Geef hun de genade met elkaar verbonden te
blijven, voor elkaar een steun en troost te zijn
tot alle mensenwegen weer samenlopen in uw
eeuwigheid.

Lieve Vrouw van zeven smarten, begeleid hem
in het Rijk van uw Zoon en blijf de toeviucht
van allen die hem dierbaar waren.

Voor uw aanwezigheid

en uw medeleven in onze rouw,
maar vooral voor uw gebed,
danken u de families

VAN ACKER, VERCAMMEN en
GOOSSENS.



