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MNiemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor
zichzelf,
Wij leven en sterven voor God onze Heer.

I

In Gods Vaderhanden
bevelen wij de ziel aan van

DE HEER
EMIEL RASSCHAERT

echtgenoot van mevrouw Hilda BURM

geboren te Qvermere op 29 november 1924 en
godvruchtig overleden in het Universitair Zie-
kenhuis te Gent op 29 december 1987, gesterkt
door de sacramenten der stervenden.

Telkens we geconfronteerd worden met de
dood, ondervinden we hoe nietig en klein we
hier zijn.

Een korte ziekie velde deze boom.

Succes in zijn bedrijf had hij te danken deels
door de hulp van moeder, zij vormden een bij-
zonder duo, maar ook was hij veeleisend voor
zichzelf, vlijtig in zijn werk, zelfverzekerd, God
gelovig.

Wie in nood verkeerde werd een handje toege-
stoken.

Vlug was hij tevreden, een boompje kaarten in
familiekring of bij vrienden, 't was goed, genieten
jullie nog maar even door.

Zijn kinderen hielden veel van hem, 't was een
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vader als geen enen, jong van geest als hij was
konden wij bij hem terecht met onze grote en
kleine problemen.

Pepe Miel... Nancy, Robbie, Elke, Gert en Koen
zullen je missen; ze kropen toch zo graag eens
op je schoot. Er viel nog zdveel te vertellen, die
grote kleine anecdotes, dewelke je toch zo fan-
tastisch kon veriellen. ~
Beste kinderen, 't beste trachtte ik jullie te geven,
laat hiervan iets in u voortleven, iets van dienst-
baarheid en idealisme; bewaar het optimisme
en 't geloof.

Liefste echtgenote, zielsveel hield ik van u, op
jou kon ik vertrouwen. Samen hebben we goede
en slechte dagen gekend. Ons leven samen was
toch een ietsje te kort, doch 'tis nietde lengte der
jaren, maar de inhoud die telt.

Beste vrienden, kinderen, kleinkinderen en lief-
ste echtgenote, 'k heb u niet vérlaten, 'k ben u
enkel voorgegaan.

Heer God, wij danken U voor alles wat Gij ons
door vader schonk. Neem hem thans op in uw
huis waar geen pijn meer is of smart, maar vrede
en vreugde voorgoed.

Dank voor uw gebed, uw woord van troost.
De familie Rasschaert, Buyle, Burm en De
Rouck.
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