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" Wie zijn leven wil redden zal het verlie-
zen, maar wie zijn leven verliest om Mij-
nentwil zal het vinden,” (Matteiis 16,25)
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MEVROUW

EMMA VAN ACCOLYEN
echtgenote van de Heer VO MEGANCK

geboren te Overmere op 15 september 1924 en
godvruchtig overleden in het Akadamisch Zie-
kenhuis te Gent op 30 augustus 1984, gesterkt
door de laatste H.Sakramenten. Medestichtster en
bestuurslid K.AY. — Kernlid Ziekenzorg. Lid
van verschillende godvruchtige genootschappen,

Moeder luisterde gelovig naar Kristus en
was bereid haar leven aan Hem te verliezen.
Dit was haar geen ijdel woordenspel, ze
voelde zich konkreet voor Kristus verant-
woordelijk bij haar taak in het gezin en
haar omgang met de medemensen.

Met mateloze mildheid heeft ze zich ge-
wijd aan haar gezin. Haar warme liefde en
allesziende bezorgdheid verzekerde ons vei-
lige geborgenheid en was de welige bron
van innig geluk. Alles had ze voor ons over:
bood ze niet spontaan haar eigen leven als
een smeekoffer aan om 't bedreigde leven
van haar jongen te redden?

ledereen waardeerde haar hartelijke vrien-

delijkheid en haar bereidheid om te heipen.

Ze deelde de sociale bekommernis van va-
der en stond ijverig in de bres als mede-
stichtster van de K AV .afdeling, als kernlid
van Ziekenzorg, als vrome medewerkster
in het Legioen Kleine Zielen.

Toen de ziekte haar overviel werd het
haar grootste kwelling dat er nog zoveel
te doen bleef. En toch heeft ze zich er mee
verzoend haar leven in Gods hand te ver-
liezen. Haar grootste steun hierbij was wel
de liefdevolle toewijding van vader, die elke
dag bij haar was, ver of dichtbij, en haar
altijd met dezelfde opbeurende genegen-
heid bijstond.

Heer, het is zo pijnlijk moeder te verlie-
zen, bevestig ons gelovig vertrouwen dat ze
bij U het volle Leven gevonden heeft.

H.Maria, Moeder van smarten, bid voor
ons.

De families: VAN ACCOLYEN,
MEGANCK, RUYS en DE GEEST.

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming hen betoond in hun rouw,
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