Hermina De Vuyst

Geboren op 03-03-1905 te Herzele
Overleden op 15-09-1999 te Erpe-Mere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

"fk ga naar huis, naar vader "

Dit is een gedenkenis aan leven en
sterven van

MEVROUW
HERMINA DE VUYST

weduwe van de heer JOZEF BOGAERT

Zij werd geboren te Herzele op 3 maart 1905
en overleed te Erpe-Mere op 15 september 1999

De families DE VUYST en BOGAERT
danken U voor uw medeleven.

WW. Indexen.pe

Moeder.

Nog nooit zagen we jouw handen zo rustig en stil. Ze dragen
de sporen van jouw leven ;

-Je harde meisjesbestaan waar ja, zeer vroeg, je ovetleden
moeder moest vervangen in een groot gezin.

-Je leven als echtgenote naast vader die je te vroag ontviel.
-Je leven vooral voor ons, jouw kinderen en kleinkinderen,
wier toekomst je droomde én plande &n begeleidde met de
geest en wilskracht, die de vrouwen van jouw generatie,
begaafd maar kansloos, groot maakten,

Je droeg niet allaen onze vreugde maar vooral onze pijn en
verdriet om 's levens harde momenten.

Vermits je er altijd was voor ons dachten we dat je nooit kon
sterven,

Je bant nu rustig ingeslapen, op weg naar de Eindeloze
Overkant. Jouw onvervalste geloof voert jou in Gods liefde
naar je vaderhuis. We hebben ervaren hoe groot je verlangen
was naar diegenen die je voorgingen.

Rust nu maar, moeder, het is goed. Jouw kinderan en
Kleinkinderen dragen de warmte van jouw zorg doorheen hun
vardere lavan,

Tias ~ " druk. Barl GEES, Rerksken
Begr. Elis MUYLAERT, Denderhoutem
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