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Tot vroom aandenken van Mevrouw

Alice - Maria DE VUYST

echtgenote van de heer Leon Stroobant

Geboren te Schellebelle op 9 mei 1914

en er schielijk overleden op 24 juni

1977. Gezalfd met het H. Oliesel in
extremis.

Lid van de Boerinnenbond.

In het eenvoudig boekje "De Navolging
Christi” staan de woorden opgetekend,
een overweging waard : "..Indien ge
de morgenstond hebt bereikt, wees
dan niet verzekerd dat ge de avond
zult halen... hoevelen zijn plots uit het
leven gerukt... wees dan bereid op de
komst van de Heer".. Deze woorden
zijn als het ware gekoppeld aan de
gouden index der evangelische wijs-
heid... de typische en fijne parabelen
der waakzaamheid...

Ook de Heer maakt ons attent op een
mogelijk schielijke oproep voor de vier-
schaar van de dood... "Weest dan be-
reid, want ge kent noch dag noch
uur”...

Op dat groot moment was de betreurde
ontslapene voorbereid door haar chris-
telike levenswandel, in eenvoud, ge-
loof, werkzaamheid en dienstbaarheid
voor haar goede man en gezin. De
Heer moge haar opnemen in de koren
der heiligen en engelen die zingen
voor de troon van het Lam het on-
sterfelijke lied der uitverkorenen...
Geliefde echtgenoot en zoon: hebt
dank om uwe genegenheid en liefde.
Tot weerziens in de hemel...

Beminde broeders, zusters en familie :
gedenkt mijne ziel in uwe gebeden, gij

vooral mijne zuster die uw leven aan
de Heer hebt toegewijd.

"Mijn Jesus, barmhartigheid™ 300 d. afl.

De heer Leon Stroobant-De Vuyst,
Jongeheer Michel Stroobant,

De families De Vuyst, Stroobant,
Smetryns en Van Damme

danken U voor de blijken van christelijk
meeleven in rouw en gebed.
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