Alfons De Vuyst

Geboren op 15-01-1932 te Schoonaarde
Overleden op 17-09-1993 te Berlare
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Wij hebben menig uur bif u
gesleten en genolen,
en nooit heeft een uur met u
ons een enklen stond verdroten,
maar noeit heeft een uur
zo lief met u
zolang zij duren koste,
maar nooit een uur ze droef om u
wanneer wij scheiden mosten.

(G. Gezelle)

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

ALFONS DE VUYST

echigenoot van mevrouw
Margriet Kerre

geboren te Schoonaarde op 15 januari 1832
en godvruchtig overleden te Berlare in familiekring

op 17 september 1993,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Bestuurslid van F.D.D.V.

Twes jaren lang de wereld doer het raam
bekijken, #ijn duiven zien viiegen heen en wear,
dankend steeds om alles hen mat zorg gegevan.
Vechten om een beetje leven, op en neer,
en toch de glimlach door de dagen weven,
10 blijft hat beeld van Fons in onze ogen staan.
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Zijn leven van arbeid en inzet voor zijn gezin
was onafscheidbaar verbonden met de duivensport,
Hij was een bijzondere kenner en listhebber.
DOntelbaar zin ze die bij hem kwamen

om over da duiven te praten,

van overal kwamen ze om raad,

maar kregen ook vriendschap en een goed woord.
Zovelen heeft hij in en door het duivenspel
hijoestaan en geholpen.

Want eerst ging hij bij de anderan helpen

en het zijne blesf staan,

Altijd waren hem nabi]

7ijn goede echigenote en zijn schoonmoeder,

nabij waren de kinderen en kisinkinderen

om hem met bijrondere 2org te verwennen,

samen mat zijn trouwe verpieegster,

om hem thuis ta latan in zijn ongeneeslijke ziekte,
om hem thuis te laten zijn bij zijn afschesd. |

Zo was hij tevreden doorheen het lijden en dankbaar.

In vestrouwen heeft hij de Heer om kracht gebeden,
samen met velen steeds hopend op genezing,
Maria nam hij als schutsvrouwe in het lijden,

En aan de muur in de huiskamer zagen we het emblesm
“H, Catharina Labouré, bescherm onze duiven |7

Varuit dit vertrouwen zal de Heer

ham nu thuisbrengen voorgoed

en het lead verzachten van hen die hem zo dierbaar zijn
en nu hier achterblijven,

De families DE VUYST - KERRE
VAN DEN ABBEELE en VALCK
danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.

Begrafenissen Poppe-Van Gijseghem, Berlare
Druk. E, De Veirman, Berlare









