Erna De Vulder

Geboren op 03-08-1946 te Nieuwerkerken
Overleden op 25-04-2012 te Mere

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Het leven kan een droef refrein van
eindeloze ziekte zin

en toch een wonder om de pimn

vol levensmoed Le zifn,

Liefdevol aandenken aan
mevrouw

Erna De Vulder

geboren te Nigwwerkerken op 3 augustus 1946
en overleden in ket RVT “Meredal” te Mere op 25 april 2012

Erna is gesterkt door de zickenzalving
Lid van Okra trefpunt Nieuwerkerken

Steven, Inneke en Gilbert
dartken u voor uw aanwezigheid en stewn tijdens hun rouww van Erna,

Dag lieve mama, oma, zus

In deze prille lente, wanneer de bloemen kleuren
en wif allen hunkeren naar de warmte van de zon,
ben jij veel te smel van ons heengegaan.

Als een tere bloem ben fe zachtjes afgebroken,

wit ons leven weggeplukt,

Dag in en uit, je leven lang, stond je ten dienste van ons allen.
Steeds opriieuw wou je het allerbeste voor ons

en je vergat daarbij dikwijls jezelf.

Je hrielp ons een stapje vooruit,

muaar zelf bleef je zo bescheiden.

Wij blijven je herinneren als een zachte oma,

waar her leuk vertoeven was.

Nu is het leeg en eenzaam in ons midden,
maar we weten dat je met ons bezig blijft.

We zullen je missen!

Untvaarmmrsogging - et CALDERS WY Erpe-Men, 1ol 03481 1)


http://www.indeken.be/

