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Geloofd zij Jezus-Christus in eeuwigheid. Amen.
T ZALIG AANDENKEN VAN MIJNHEER

PETHUS DE VRIESE

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

MELANIE SAMSON :
Geboren te Uytbergen den 10 September 1854 en
Ejdvruchtiﬁ overleden te Uytbergen-Donck den
10 Maart 1933, versterkt de genademiddelen onzer
Moederde H. Kerk. =~
Aan het graf schudt de kristen de kluisters af van
~ menschelijke krankheid en aardsche ellende, In den
_.ﬁngd wordt hij herboren tot de ware vrijheid van
inderen Gods, in onsterfelijkheid, =
'11Zoo gaat ieder mensch, naar het woord van den
- heiligen wan Job, den weg in van alle vleesch. Geluk-
kig hij did niet geleefd he: 't opden weg der ongerech-
tigheid, nc ' in de geda .ten der zondaars, doch die

- de wet Uous wilde,  dag en nacht zijn leven er
-naar schikte.

Zoo deed de duur = overledene, in alle e_epwu*n- :
. digheid van hart + an aard, vol van de vieesdes
Heeren. Hij heeft indeld op den weg der recht-

vaardigen en naursliglijk zijn plicht van echtgenoot
en huisvader volbracht. ’ '

Hij was een man van groot geloof, een van dezen
die op het einde huns levens mogen uitroepen : « Ik ben
standvastig gebleven in het geloof mijner vaderen ;
daarboven wacht mij de kroon der gerechtighzid. »

Getroost en versterkt door de H. Sakramenten, stierf
hij, kalm en tevreden, in groote godsvrucht tot onze
Lieve Vrouw, met-het gebed op de lippen.

Beminde Echtgenoote enduurbare kinderen,ik dank
uvoor uw genegenheid en goede zorgen. Gestorven,
bliif ik toch met u vereenigd door de gemeenschap

der Heiligen. Blijft vader indachtig bij het H. Misoffer
en in uwe gebeden.







