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Wilt gij als moeder heengaat

ze nog met liefde lonen.

laat dan haar beeld bij raad en daad

u in de geest steeds wonen. (E.T. Reypens.]

T

Om in deze Eucharistie en gebed te gedenken
de onsterfelijke ziel wvan

MEVROUW
LEONA DE VRIESE

echtgenote van de Heer ROBERT NOTENBAERT.

Zij werd geboren te Uitbergen op 10 decem-
ber 1937 en God nam haar aan als zijn kind in
het H. Doopsel. Op 9 augustus 1986 te Gent
werd zij, gesterkt door Christus in  zijn
sacramenten, opgeroepen door haar Schepper
om vooriaan te leven in zijn Liefdesleven,

Ze was zo minzaam en zacht dat iedereen
haar lief moest krijgen; haar lief gelaat dat
in de dood nog lacht doet ons bedroefd en
wenend zwijgen. Mist nu ons oog haar lief
gelaat, ons hart haar medeleven : hoe langer
de tijd wvergaat, zo levendiger zij ons is
gebleven. Geruisloos is ze weggegaan uit
het blikveld van de tijd. Haar warme gemoede-
lijkheld, haar vitale kreativiteit, haar inten-
sieve bedrijvigheid, brachten warme 2on en
ware zonnebron, brachten schoonheid en wveel
wijsheid.

Een jong mensenleven Is afgebroken. We zul-
len wvoortaan echtgenote en moeder missen.
Menselijk gesproken is dit alles te vroeg
gebeurd maar de mens wikt en God beschikt.
Alle woorden schieten te kort en kunnen het
leed niet wverzachten, BIj Hem s echter

troost en opbeuring te vinden en laten we
tot Hem gaan :

Heer, onze God en Vader, Gij hebt de nasam
van elke mens geschreven in uw handpalm.
We kunnen het moeilijk aanvaarden maar leer
ons stilaan begrijpen dat het waar iz dat
Gij zljt =onze toeviucht, onze wvesting en wij
op U onze hoop en vertrouwen kunnen stellens.
Immers gestorven zijn is leven van uw genade,
Heer, het is doorgehaald worden zoals Jezus
en leven wvan tijd in eeuwigheid. Gelovig

‘sterven is afscheid nemen wvan de tijd, niet

van het leven, het iz de hoop wverwisselen

voor de zekerheid dat God liefde is. Leer
ons, Heer, dit stilaan wverstaan en begrijpen.
Laat, Heer, van dit mensenleven niets verloren
gaan. Moge alle lijden, alle kommer, alle zorg
ten goede komen aan ons allen en aan de
wereld. Moge alles waarin zi] groot was tot
ons blijven spreken, mag =zij wvoortleven in
haar kinderen en in hun levensdurf. Wij
bidden U, laat ons allen met haar verbonden
leven en denken aan de woorden van Bertus
Aatjes die zegt: «Wees niet bedroefd wanneer
het uur zal slaan waarop ik sterven ga, want
ik heb u veel te lief gehad op aarde om door
mijn dood uw lichtheid te verdonkerens. Leer
ons stilaan inzien dat nu, zij is heengegaan,
dichter bij ons leeft.

Onze Lieve Vrouwe ten Hemel opgenomen,
spreek voor haar ten beste,

De families De Vriese, MNotenbaert,

De Maeschalck en Van Bogaert

danken U wvan harte wvoor Uw medelaven
In hun rouw,

Begr. Van Rumst, Brugstr. 92, Lokeren - 48.37.92



