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De pgeest van Christus leeft in ons door
het geloof. Die geest zal ons ook ontrukken
aan de dood.
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GELIEVE IN UW GEBED
TE GEDENKEN
MEVROUW

IRENA NACHTERGAELE

echigenote v. d. heer Frederik ¥Van Leuwven

gehorten te Wichelen op 18 mel 1921 en na
eenn ziektetijd godvruchtizg overleden in de
O L. Vrouwkliniek te Aglst op 15 maart 1975
Zij was gesterkt door het heiliz sacrament
der zieken.

alk ben de verrijzenis en het leven; wie
in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij ee-
storven». Deee woorden zlin de boodschap
van Jezus over de overgang van de dood
naar leven. Hii hesft macht over leven en
dood; wie in Hem gelooft, hesft eeuwis
leven. Het eigenlijke of eeuwige leven be-
zit de mens door te geloven in Jezus., Dit
geleofsleven is  juist het verriizenisleven.
Verrijzenis en eeuwlz leven ziin niet zo
maar toekomstize werkelitkheden maar ze
ziin verankerd in het actuele leven wvan
het geloof. D¢ overgane van dood naar
leven gebeurt nu reeds in ons aards leven:

wie in Jezus eelooft, is van de dood naar
het leven overgezaan. ]
«Wiz luis®rrt naar miin woord en gelooft
in Hem die mii zond, heeft eeuwig leven
en is reeds uit de dood naar het leven
OVErEeEaan.

Onze dierbare was door haar geloof, haar
goede werken en haar gebed verhonden met
de Heer. Haar lichaam is gestorven. Wij
geloven dat zii nu verder leeft bii God en
dat ze van bij Hem ons nabij bljft.

Dierbare echtgenoot, geliefdz kinderen,
broer en familie, ik dank U voor uw atten-
ties. Bid woor mij.
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Hr Albert Van Leuven en kinderen,
De families Nachtergeele, Van Leven,
Van Driessche en Eeman,

danken U voor uw blijken van
deelneming en uw gebeden.
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drukh. sas-bracke, margote, wichelen



